Olaylara karışmış bir 


ülkücü yaşadıklarını anlatıyor: 


Arkadaşlar 


Belki sizlerden birine benim öldürülmem için emir verecekler. Belki arkadaşlığımız uzun zaman süren, birçok defa beraber dövüştüğümüz 


birisine. ; 


Benim için emir alan arkadaş, gelirken kime, neye hizmet ettiğini 


bir düşün. 


dik. 
Özür dileriz. 


Pazartesi günü başlayacağını duyurduğumuz, yazı dizimizi okurlarımıza daha geniş ve yeni bilgilerle sunabilmek için iki gün ertelemek zorunda kal- 


M Ee yn 


1970 Nisanında Ülkü Ocakları üyesi İbrahim Doğan tarafından öldürülen Dr. Necdet Güçlü 


Daha Güçlü Daha Güncel Aydınlık Kampanyası ikibuçuk ayını doldurdu 


~ 


işlediği 


Doktor Necdet büclü nün katilini saklayan da 
Somuncuogiu'ydu 


©1970 yılı 13 Nisanında Sadi Somuncuoğlu'nun 


4 milyon liraya yaklaştık 


DN TİR ao N 


© MHP Genel Başkan 


Yardımcısının 


1970 Nisanında 


... 


bir suç belirlendi 


Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


başkanı olduğu Türk Ocağını basan polis, az önce cinayet işleyen İbrahim 


6lik iki ay içinde sağlanan destek 2 milyon 


385 bin liraydı son 20 gün içinde 


kampanyamıza gelen destek 1 milyon 480 bin 


lira oldu aha güçlü ve Daha 
Güncel Aydınlık 


için başlattığımız kampanyada iki buçuk ayı geride bırakırken okurlarımızın sağladığı destek nakit olarak 4 milyon liraya yaklastı. Bunun ya- 

(Devamı, Sa. 7,/Sü. 9'da) 


2. Aydınlık Gazetesi 

Çalışanları 

3. Memurlardan 
(Devamı, Sa. 7, Sü. Y'da) 


e 


Sayılarla Kampanya 


PEE A E Mei az 1.168.049 


457.140 


Genel Başkan Yardımcısı ve Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun karıştığı bir 


HABER MERKEZİ 


Doğan'ı 


ERE MEG AN ETA E A COED ETE iie ie 


BÜTÜN ÜLKELERİN 


olayı daha ortaya çıkardık. 13 Nisan 1970 günü, doktor Asteğmen Necdet Güçlü'yü öldüren İbrahim Doğan adlı komandoyu ve cinayette kullanılan ordu malı silahı sakladığının saptanmasıyla, MHP Genel Başkan Yardımcısının karıştığı belirlenen olay sayısı 6'ya çıktı. Daha önceki yayınlarımızda, Somuncuoğlu'nun karıştığı 5 olayı saptamış ve açıklamıştık. Bu olaylar, İpekçi'nin katili Ağca 

ile- görüşme, Kıbrıs'ta 


ve gizli bölmedeki silahı 

ele geçirdi 


gizli örgüt yönetme, Şenol Güler'i öldürtme, Balgat Katliamı sanığını yanında çalıştırma ve 120 
kişiyi öldürtmek üzere kara liste hazırlamaydı 


( 8.SAYFADA ) 


YOKLUKLARA KARŞI 
ZAM 


Yağ fiyatları bir misli arttı 


ANKARA (ÖZEL) 
OKLUKLARA karşı zam politikası bir kere daha uygulanma- 


ya basladı. 
Ticaret" Bakanı Ha- 
4il Baso, mårgařin ve 


ivı bitKise: yağlarin aza- mi satış fiyatlarının yüz- de yüz oranında zam gördüğünü resmen açıklarken, çimento ve klinker 

(Devamı sa. 74 sü, 4'te) 


TKP, savaş çağrılarını hızlandırdı 


HABER MERKEZİ 
EMİREL hükümetinin kurulmasıyla birlikte MHP yanlısı komandolar "'ülküdaşlarını"' okullara davet ederken 
Doğu Berlin'den yayın yapan TKP'nin Sesi Radyosu da, "Demirel hükümetine karşı savaş” sloganinitemel hedef olarak belirliyor 
TKP'nin Sesi 29 Kasim 1979 tarihli yayının- da şöyle diyor: "'Demirel hükümetine karşı can güvenliğini sağlamak için savaş belgisi demokratik hak ve özgürlükleri savunma savaşımının önemli noktalarından biridir." 
CHP yöneticilerini hükümete karşı yumuşak tutum almakla suçlayan 


TKP'nin Sesi şöyle devam ediyor. 
"Beklemek, olaylara 


seyirci kalmak, Demirel' 
in baskıcı rejiminin iyice (Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


KAYSERİ (THA) 

AYSERİ'de bir kahvehanenin komandolar tarafından taranması ve sekiz yurttaşın ölmesiyle sonuçlanan olaylardan sonra, Kıcıkapı semtinde 

katliamı protesto etmek için yapılan yürüyüş sırasında 

polisle çıkan çatışmada ölen Hacı Tolu adlı gencin babası Ethem Tolu, "Oğlum kan davası yüzünden 4 ay 

önce Kayseri'ye kaçmıştı. Buradaki olaylarda vuruldu" dedi, 

Oğlunun öldüğünü iki gün sonra duyan ve cenazeyi almak için Kayseri'ye gelen acılı baba, kendisiyle görüşen THA muhabirine şunları söyledi: 

“Oğlumun anarşiyle bir ilgisi yoktu. 10 yıldır kan davas: vardı. Bunun büyüğünü de kan davasında kaybettim. Şimdi ben kimin için yaşayayım. 4 ay önce kan davasından kaçmıştı. Nereye gittiğini bilmiyorduk. Oğlum evliydi,bir tane de torunum.var, şimdi ben o yavruyu bu halimle nasıl büvüteceğim?"' 


KAYSERİ SAVCISI: "KAHVEYİ 


BASANLAR DIŞARIDAN GELMİŞ SAĞCI TERÖRİSTLERDİR” 


( Yazısı 5. sayfamızda ) 


i 


sl aiie a a Tem El e e 


mmm e emt 


VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


«Ağca'yı mecbur oldukları için kaçırdılar» 


Elimizde olmayan neden y lerle yazı dizimizi çarşam- o ba günü başlatıyoruz. Özür, 


dileriz 


PAZARTESİ 


3 


ARALIK 1979 
500 KURUS 


3 


AAD BEE ATEO a 


A MA AM R ATE 


Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca önceki gün İstanbul'un çeşitli semtlerinde yürütülen genis çaplı 


operasyonlarla arandı. Üstte güvenlik görevlileri Beyazıt'ta arama yaparken. 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


© Bazı cezaevi görevlileri Ağca” nın kaçırılmasına menfaat karşılığı yataklık ve 


yardım etmiş 


 ©"Kaçırma olayına karışanlar, rütbe ve görevleri ne olursa olsun, en şiddetli şekilde cezalandırılacaklardır” 


Eşe: 


İSTANBUL 
| Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 
E Ali Ağca'nın kaçmılışıyla ilgili bir duyuru yayınladı. Komutanlığın duyurusünda, Ağca'nın kaçmadığı,bazı cezaevi görevlilerinin de yardımıy- 

© la kaçırıldığı, kaçırma olayına karışanlardan suç- 


Ea 


lu görülenlerin rütbe ve görevleri ne olursa olsun en şiddetli şekilde cezalandırılacağı belirtildi. 
1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanliğınca dün yayınlanan duyuru aynen şöyle: "1— Gazeteci ve Yazar Abdi İpekçi'yi öldür- 
(Devamı s.7,sü. 1'de) 


me sar as na rap 


MHP'ye atılan bomba ve Seyfi Kurtal' ın yaralanması TiKP* 


Hangi yolun yolcusu 


Oral Çalışlar 


Türkeş, partisinin Küçük Kurultayında yaptığı konuşmada, "biz meşru yolun yolcusuyuz." diyor. MHP Genel Başkanı aynı konuşmasında şunları :da söylüyor; "MHP, Türk'ü Türk'e, Müslümanı Müslümana kırdırmayan bir partidir. MHP, Türk milletini uzay çağına ulaştırma bayrağını açmış bir partidir. MHP'nin bugüne kadar hiç bir kanun dışı hareketle, hiç bir cinayetle, kanlı olayla ilgisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." 

(Devamı sa. 7, sü. 6'da) 


y 
/ 


yüklenmek 


© Pazarcık Emnivetinde ışkence ile ifade imzalatılmaya çalışılıyor 


MARAŞ(ÖZEL) 
AZARCIK'ta güvenlik kuvvetleri- 

nin TİKP'ye karşı giriştiği tertipler devam ediyor. 

Önceki sabah MHP'nin A 

Pazarcık'taki binasına atı- öldürüldü 

lan bomba olayı ve Pazar- öldürüldü 

cık TİKP İlçe Yöneticisi HABER MERKEZİ 

Seyfi Kurtal'ın yaralan- Gine. dün 

ması TİKP'ye yüklenmek sabaha karşı duisteniyor. varlara slogan yazan bir Tertibin başında Pa- İgrubun üzerine komanzarcık Emniyet Amiri, (doların açtığı ateşle bir 

Pazarcık Jandarma Birlik öldürüldü 


(Devamı sa. 7, sü. 3'te) 


İstanbul’ da bir genç 


(Devam: sa, 7.si, 6'da 


3 Aralık 1979 
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Papa İkinci Jean Paul'un arkasından 


Bu yazı çıktığından Papa Il Jean Paul Roma'ya varmış olacak. 

Rahattı, sakindi, dünya sahnesin de kımıldanmayı biliyordu, Polonya asıllıydı. 

Türkiye'ye geldi, gitti, sıkı bir protokole yapışmış olanları davranışları azıcık şaşırttı. Bense bu davranışların yarısında Polonya'yı görüyordum, yarısında da Vatikan'ın dehlizlerini. 

Onun Türkiye'ye varışıyla, yitirdiğim Polonyalı arkadaşlar, gözüm- de sıra sira canlandılar: Çilek gibi kızlardı; tatlı, doğal, sıcak ... Ya şam doluydular. 

Sonra işte, savaş patladı. İlk kanlı lokma Polonya oldu. İki cana- var arasında yüzyıllarca nefes alıp vermek için çabalıyordu. 

*Çilek gibi kızlar da yok oldular. 
Kimi, Treblinka ölüm kampında gaz odalarında boğuldu. Kimi, Maydanek ölüm kampında, kobay olarak veya sabun yağı olarak kullanıldı. 
Kimi, Doğudakiler, enselerine geleneksel kurşunu yiyip alelacele kazılan hendeklere istiflendiler. 

Bugünkü Papa o zaman genç bir delikanlıydı.Hayattakaldı. 

Çok çekmiş ulustur, Polonya ulusu, Hâlâ çekmektedir. Ne garip, ne duygulu ve başına buyruk ulustur. Onu hiç bir terör ezemez. Savaşta bile bildiğini okur. Düzer çarpışmada parlak değildir. Sürü halinde cennete bile gitmek istemez. 
Komut altında canı sıkılır. Çete savaşındaysa, imgelemle dolu bir cesaretle eşsizdir. 

İkinci Jean Paul'un protokol oklavasına bulanık yaşıyanları şaşırtan davranışları, yukarda söyledigimiz gibi, bence, Polonya asıllı olmasından gelmektedir 

Dünyadaki üç "K" dan birinin başında olmak (Komünizm, Kapitalizm, Katolizm) ve o koca Papa tarını (Papanın tacı) başında taşimak ll. Jean Paul'u fazla ezmemiş. 

Aslında ben bu yazıyı, işgalciye 

1 direnen ve yaşamlarını yitiren 
İrka'ları, Lilka'ları, Yaswiga'ları anmak için yazıyorum. 

Yoksa... Beyaz giysili St. Pierre'nin temsilcisi, Vatikan'ın dehliz lerinden gelmiştir, seçildiği anda 


NİMET ARZIK 


yükselen beyaz dumanla . 

Vatikan'ın dün de bugün de nelerin bekçisi olduğu biliniyor. Olmasın da demiyorum, dünya düzeni bu. 

İkinci Dünya Savaşını anımsıyorum, Polonya, Almanların ve Rusların baskıtftına uğradığında, Roma' dan bir işaret, bir söz, bir kımıldanış beklemişti. Vatikan serçe parmağını bile kaldırmadı. Kaldırsaydı ne yazardı, ama kaldırmak jestini yapmak vardı. Yapmadı 

Güney Afrika'daki papazları, bu buzul Vatikan frijiderine katmıyorum, onlar halkla beraber. Güney Amerika'da Hazreti Meryem'in heykelleri bile, kanlı canlı. 

* * * 

Şimdi başka bir noktanm üzerin de duracağım. Ufacık bir noktacık. 

Ağa basın Vatikan milli marşı diye tutturdu. Milli marş bir ulusun marşıdır. Vatikan ulusu diye bir ulus yoktur. Devlet vardır. Marş devletin marşıdır. Bu nüanslara pek aldırış edilmiyor bizde, 

* * * 


Papa ile birlikte gelen gazeteciler onuruna Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay Ankara Otelinde mütevazi bir kabul verdi. 


Yabancı gazetecileri tek tük gördük. Belki o saatte gazeteerineve „ajanslarına haber uçuruyorlardı. Bizim haberciler onlara rahat çalışmaları için büyük olanaklar sağlayabilmişlerdi. 

Davette politikacı pek yoktu, iki üç kişi dışında. Gözü ve gönlü sön- 


müş Sadettin Bilgiç (yerinde olsam benimkiler de sönerdi), maviş maviş bakışlı bir İskender Cenap Ege, hiç bir olayın efendiliğini sıyıramıyacağı Sıtkı Yırcalı... 

Anlıyacağınız ufalmış bir erkek kalabalığıydı. Ama artık davetler bu tevazu içinde geçmeli bence. 

Davetlilerin çoğunluğunu yüksek memurlar oluşturuyordu, turizmin ve basın yayının memurları. . . 

Weismuller Kemal Baytaç, hâlâ Genel Müdür Orhan Koloğlu, Cemil Ünlütürk, Özer Sezgin... . 

Her beş dakikada bir, her yere 


yeni bir genel müdür atanıyordu. 
(Devamı sa. 7, sü 2'de) 


Ankaralı memurlar yakacak paralarını Aydınlık'a verdi 


MEHMET YEŞİL 
Ankara'da bakanlıklarda çalışan memurlar yakacak paralarını gazetemizin açtığı "Dtha Güçlü, Daha Güncel Aydınlık" kampanyasına verdiler. "Bizim rhücadelemize önderlik eden,memurarın sorunlarına, eğilen, Aydınlık gâzetesine böyle bir katkıda bulunmak bize gurur veriyor" diyen memurlar, mesai yapılan bölümlerdeki arkadaşlarının da mesai paralarını Aydınlık'a vereceklerini söylediler. Memurlar şöyle konuştular: 


"Son olarak bin liradan iki bin liraya çıkarılan yakacak yardımları zaten maddi olarak bizim dertlerimize çözüm değil. Bu parayı bizim dertlerimize ortak :olan, bize 


SOLDAN SAGA: 1) Demirel'in çok kullandığı 'bundan dolayı' anlamında bir sözcük. 2) Eviendirmek-Gönül şenliği, eğlence. 3) Belirgin-Demiryolu ulaşımı ile ilgili devlet kz.zluşunun simgesi. 
4) Petrol gazıyla çalışan küçük bir aydınlatıcı. 5) Yüz, çehre-'Ayar'ın yarısı-Tersi gizli yer. 6) Bazı 


işık tutan Aydınlık gazetesinin kampanyasına vermek bizim sorunlarımıza daha güçlü bir şekilde eğilmesini sağlamak, bize gerçek çözüm yolunu gösterecektir. Bizi en iyi ısıtacak olan para değil, Aydınlik gazetesinin mücadelesidir. Bu mücadele gerçekten bizi sıcak, işıklı günlere götürecektir. 

“Aydınlık kampanyasını bütün gücümüzle destekleyeceğiz. Daha fazla katkıda bulunmak için yeni olanaklar yeni yollar arıyoruz. Bütün memurlara Aydınlık kampanyasına hatkıda bulunmak ve 'Daha Güçlü, Daha Güncel bir Aydınlık’ için yakacak paralarını Aydınlık gazetesini güçlendirme kampanyasına vermeye çağırıyoruz." 


yörelerimizde hala anlamında kullanılır-#ilardo sopası. 7) Tırnak kenarlarında iltihaptan meydana gelen ağ- 


nli 


şiş Eski dilde su. 8) İnleme sesi-Kör. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Çok kısa bir süre içinde Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan İranlı devlet adamı. 2) Acil, acele 3 Etkinolmayan. 4) Utanma-Tersi bakış (eski dil). 5) Tersi yapma, eyleme-Başına 'G' gelirse bir taşıt adı. 6) Bir bayan adı-Bir renk. 7) Buğ daygillerden bir bikti. 8) Federal Alman Markının simgesi-Tersi kalıtım, soyaçekim. 9) Müzikte 'dur' işareti-Tersi pariatan, aydınlatan (eski dil). 10) Kaçan bir şeyi ele geçirme, tutma. 11) Kimyada Hafniyum'un simge- 


si-Tersi ters. 12) Aksama. aksaklık. 


— a 


"YENİ FORUM” DERGİSİNİN TERSYÜZ ETTİĞİ BAZI GERÇEKLER (1) 


MiLLi KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA 'MARKSİSTLERİN TUTUMU 


ag ei Forum" 15 

M ekim tarihli 3. 
sayısında Marksistler hakkında şu iddiaları ileri sürüyor: 

“Marksist propagan- da Atatürk Cumhuriyeti- nin ne kadar kutsal inancı, kuralı ve prensibi varsa, hepsini tersyüz etmeye kalkmıştır. 
Devletimize varlığını ve - ren Lozan Anlaşmasın- dan başlayarak, bunun yanlış olduğu doğru ola- nın aslında Sevr Anlaş - ması olduğu ileri sürülmüştür. Atatürk'ü milli kahraman olarak kabul elmenin yanlış olduğu, aslında gerçek vatanseverin ve halk kahramanının Çerkez Ethem olduğu iddia edilmiştir. 
Devletimizin milli marşı olan 'İstiklal Marşınının' gerici bir şair tarafından yazılmış, değersiz ve demode bir sembol olduğu ileri sürülmüş, bunun yerine Komünist Enternasyonal Marşı ikame edilmek istenmiştir. Millet ve vatan sevgisinin adı 'şovenizm ve sömürücülük' eğilimi olarak kabul edilmiş . . .” 
(Sayı:2) 

"Çerkez Ethem'in isyanında, Rusya ile Yunanistan'ın aynı yönde faaliyetlerde bulundukları da tarihli bir gerçektir." (Sayfa 5). 

“Tarihi bir gerçektir" 
gibi sözler gerçekleri degiştiremez. Gerçeklerin olgulardan hareket edilerek kanıtlanması gerekir. 
“Bilimsellik” o iddiasının bir değer taşıması için "Yeni Forum" da aynı işi yapmak zorundadır. 

Şimdi derginin ileri sürdüğü görüşleri ele alalım. 


Kurtuluş Savaşımız ve Mustafa Kemal konusunda Lenin ve 


Stalin” in tutumu 


Madem  Marksistlerin tutumudur tartışma konusu olan, sözü Lenin ve Stalin'e bırakalım, Lenin şöyle diyor: 

"Türkiye emperyalist devletlerce yağma edilmeye öyle bir şiddetle karşı koydu ki, içlerinde en kabadayı olanı bile 


elini ondan çekmek zorunda 
Stalin 


HALKIN SESİ 


kaldı." 
Mao, 


(Lenin, 
Dimitrov, 


iSTANBUL 


Böyle diyor Kartal 
Meslek Lisesindeki her öğrenci. "Ailemiz bunun için gönderdi, bizde bunun için geldik. Bu nedenle bizim okuma özgürlüğümüzü tehdit edenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz." 


Okuma özgürlüğünü tehdit edenleri okulun ilk açıldığı gün tanıdık. Daha sonraki günlerde saldırganlıklarına saldırganlık kattıklarında. daha da iyi tanıdık onları... . 


Okulun ilk açıldığı gün İstiklal Marşına saldırdılar. Bir hafta sonra da bu saldırganlar takımı birbirine girdi. (Çünkü bunlar (gençliğin doğru fikirlerine tahammülleri olmadığı gibi birbirleri- nin fikirlerine bile tahamül edemiyorlar. Birinin yapıştırdığı pulu diğeri sökünce birbirlerine giriyorlar. 


“Dünyada ne olup bittiğini öğrenmek istiyorum...” 

Diyor Meslek'teki her öğrenci. Bizim görevimiz toplumu daha ileriye götürmek, bunun için okuyoruz. Yanlışı yok etmek, doğruyu geliştirmek, bunun için öğreniyoruz. Üzerimize düşen bu görevleri yapabilmek için de dünyada ne olup bittiğini öğrenmek isti- 
`, yoruz. 

. 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYO 


Hasan Yalçın 


TiKP Merkez Komitesi üyesi 


Rİ 


Türkiye iüzerine. Aydınlık yayınları, s. 117) “Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir. Ama görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir liderdir. Milli burjuva ihtilalini o idare ediyor. 


“Yeni Forum" bir önceki sayısında da benzer iddialar ortaya atmiş, Mustafa Suphi'nin, “Ana dolu'da başlayan Milli Kurtuluş Hareketine Rus ajanı olarak karışmayı tasarladığını” o yazmıştı. 
(Sayı: 2, Sayfa: 5). 3. sayıdaki başka bir yazıda ise, şu görüşe yer vermişti: 
İlerici, akıllı bir devlet adamı. .. . O istilacılara karşı bir Kurtuluş Savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla silip süpüreceğine inanıyorum. Ona, yani 
Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor." (Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları) 

Stalin, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini şöyle övüyor: 

"Kemal hükümetinin kişiliğinde bütün diğer sömürgeleri ve yarı sömürgeleri etrafında: toplayan devrimci bir çekirdeğimiz var." (Türkiye Üzerine, s. 115) 

Gene Stalin Troçki" 
ye karşı, Kurtuluş Savaşımıza yapılan desteği şu sözlerle savunmaktadır: 


Kanton ve 
Ankara, em- karşı- savaş onlara yardım etmekte haklı mıydık değil miydik? 
Evet haklıydık. Haklıydık ozamanda Lenin'in istediği şekilde davrandık.” (Stalin, Mili Demokratik Devrim-Aydınlık Yayınları s. 167) 


Milli Kurtuluşçuların değerlendirmeleri 


Gerek Marksist önderlerin, “gerekse Komünist Enternasyonal'in Kurtuluş Savaşımızı destekleyen daha birçok açıkla- 


in'de 
Türkiye'de peryalizme yürütürken, 


HALKTIR 


Bölücülerin emellerine alet olan 
İGD'li genç, bizim bu amaçla okuduğumuzu gazetelere saldırıp, onu yırtarak amacının gazete- ye saldırarak bizim bu amacımızdan vaz geçecegimizi mi sanıyorsun? 


karanlık 


Belki sen de bir işçi 


ğocuğusun. Milyonlarca genç gibi yarın sen de üniversite kapılarında 


beklemekten yorulup sen de işçi olacaksın. 


Düşün bir saldırgan- 


lıkla, bölücülükle, işçi sınıfının çıkarı birleşir mi hiç? 


—Bu okulda birçok şeyin hesabını soracağız. 

— Bir kuruşluk canınız var. 

— Bundan sonra klaşinkoflar konuşacak, diyen Mustafa Baygınlar, 
İdris Uçarlar.... 


“Okuma can güveniği şiarlarıylabirleşmiş gençlerin gür sesi- nin yanında sizin kollarınızın dahi taşıyamadığı, ancak halk düşmalarının sizin kucağınıza atmak istediği klaşinkoflar ne yapabilir? 


Gençliğin ilericisi olduğunuzu, temsilcisi olduğunuzu söylüyorsunuz. Fakat gençliği en yakından ilgilendiren meselelere karşı takındığınız tavırla bütün herkese neyin temsilcisi olduğu- 


ma ve yazısı vardır. "Yeni Forum" dergisinin bunlardan habersiz olmaması gerekir. Şimdi de Mustafa Kemal'in ve o zamanki devlet yetkililerinin bu konuda söylediklerini inceleyelim. 
Mustafa Kemal şöyle 


diyor: 

"Bolşevizmin o bizim mevcudiyetimize kastet miş olan müşterek düşman aleyhinde bugün 


elde ettikleri .zafer,, bizim için de teşekküre şayan bir neticedir." (14 


Ağustos 1920 Meclis Konuşması, Söylev ve Demeçler.) 

Anadolu hükümeti- 


nin resmi yayın organı Hakimiyet-i Milliye şöyle yazıyor: 

"Görülüyor ki doğunun en esaslı hükümeti, Türklerle Sovyetler, doğunun kurtuluş davasında yalnız samimiyetten değil, onun kadar siyasetten, pek hayati menfaatlerden doğan bir birlikte aynı savaşı yapmışlar, aynı düşmanlara karşı birbirlerini savunmuşlardır." 

Türkiye'nin ilk Moskova elçisi Ali Fuat 
Cebesoy Lenin'in Ankara dan Sovyetler Birliği'ne giden çeşitli heyetlerden biriyle yaptığı konuşmayı şöyle anlatıyor: 

"14 Ağustos 1920'de 
Türk heyetiyle görüşmesinde Lenin, Mazlum Milletlere yardımın Sovyet hükümetinin esas prensiplerine dayandığını, emperyalistlere ve bilhas- sa (o İngiltere'ye . karşı metanetle: savuşa -dövam eden Türk milleti hakkında pek samimi hisler beslediklerini, yardımdan geri (o durmayacaklarını, bütün İslam aleminin esaret boyunduruğundan kurtulmasının o kendileri için bir siyaset ilkesi ol- 


duğunu belirtmişti." 
(Moskova Hatıraları, s. 72) 


Mustafa Kemal,Sovyet yardımı için şunları söylemektedir: 

"Başta mak üzere bütün devletleri, bir 


İngiltere olitilaf taraftan 


“OKUMAK İSTİYORUM” 


nuzu gösterdiniz. 
lerindeki öğrencileri ilgilendiren OSONOR projesine karşı takındığız tavir. 


—OSONOR burjuvaziye hizmet ediyor” deyip dudak büktünüz. Sizin bu dudak bükünüşüzle es geçişiniz gençliğe mi hizmet etti, burjuvazi ye mi hizmet”etti. Hep birlikte sönucu gördük. 


Çünkü sizm bu tavrınıza karşı, meseleyi ciddi olarak ele alıp inceleyen, OSONOR''un eksik yanlarını gösterip öğrenciye en faydalı bir şekil alması için mücadele eden tavır sonuçta başarılı oldu. 


Biz, meslek lisesi öğrencilerini yazın fabrikalarda işe sokarak eğitme- yi öneren bu projenin, öğrencilerin çalıştıkları yerlerde sigortalı olmasını getirmediğinden, çan güvenliğini tehdit ettiğinden dolayı mücadele verdik. Sonuçta kazandığımız haklarla sorunlarımıza sahip çıkıp, mücadele etmenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. 

Tüm saldırılara karşı tüm gençlikle elele bu anlayışla . birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz. 


Kartal Meskk 
Lisesinden Bir Grup 
Öğrenci 


kullanabildikleri o bütün vasıta ve kuvvetlerle bizi mahvetmek, bizi ezmek için çalıştıkları bir sırada, diğer taraftan da bütün mazlum insanlığı kurtarmak için çalışan Bolşevikler mazlum milletimize el uzatılmaması için yine servetlerini, kuvvet ve kudretlerini sarfederek uğraşmışlardır." (14 Ağustos 1920, Meclis Konuşması) 

Görüldüğü gibi Lenin ve Stalin'in Kurtuluş 
Savaşı Türkiyesine ajan yolladıklarını, hatta yol-İamayı (o düşündüklerini söylemek kadar gerçeğe aykırı bir iddia olamaz. 
Çünkü Lenin'in Sovyetler Birliği, Brejnev'in Rusyası değildir. Emperyalist bir ülke değildir. "Yeni Forum" dergisinin “Tarihi bir gerçek" diye öne sürdüğü Yunanistan ile Sovyetler Birliği'nin aynı yönde faaliyet gösterdikleri iddiası ise her türlü dayanaktan yoksundur. 
Yunanistan İngiliz emper yalizminin aleti olarak Türkiye topraklarını işgal ederken, Lenin işgale karşı bütün gücüyle Türkiye'yi desteklemiştir. 

Şüphesiz halkımız 
Kurtuluş Savaşını esas olarak kendi gücüne dayanarak zafere ulaştırdı. Ancak gerek ezilen dünya halklarının,gerekse sosyalist Sovyetler Birliği! 
nin desteği inkar edilemez. 

“Yeni Forum" dergisi 
Müstafa “Kemal'in sözletini: nasil açıklayacaktır? 
Mustafa Kemal'in yardım almak için başvurduğu bir kurnazlık olarak mi? 
Böyle bir açıklama en başta Mustafa Kemal'e saygısızlıktır. Gerçek şudur ki, Kurtuluş Savaşı Türkiyesi ile sosyalist Sovyetler Birliği'ni birleştiren temel, ortak düşmana, emperyalizme karşı savaştır. '"Yeni Forum görmek istemese bile Milli Kurtuluşçular bu gerçeği görmüşler ve ifade etmişlerdir. 
Savaşan insan müttefikler aramak zorundadır. 
Mustafa Kemal'in tutumu budur. 


Türkiye marksistleri bütün güçleriyle 
Kurtuluş Savaşına katıldılar 


Kurtuluş Savaşımızda 
Türkiye Marksistlerinin tutumu ne olmuştur? Gerek Mustafa Suphi'nin gerekse Şefik Hüsnü'nün ve bugün onların mirasına sahip. çıkan TİKP'nin, bu konudaki tutumunu ortaya koyan sayısız bel- ge vardır. 


Mustafa Suphi şunları söylüyor: 


"Elimizde kalan bir parça toprakla bir dilim ekmeği, bu zalim yağmacı Avrupa ve Amerika emperyalistlerine kaptırmamak, bu gözü doymaz, emperyalist ve arlanmaz Yunan istilacılarına karşı mücadelede sonuna kadar direnmek kutsal görevimizdir. İstilacılara kuyruk olup memleket ve İhalkımızı. kulluğa düşürmeye çalışan İstanbul hükümetine karşı başkaldıran ve Rusya İşçi ve 
Köylü Şuralar Cumhuriyeti ile kol kola giren Anadolu İhtilalcileri Hükümetine her türlü yardımı yapmak birinci işimizdir." (Türkiye'nin 
Mazlum Amele ve Rençberlerine, AYDINLIK Yayınları, s. 89) 

" . . Sosyal devrim karşısında Türkiye Komünist Parlisine düşen görevi, yağmacı emperyalizmin bütün baskılarına rağmen ayaklanıp varlıklarını ispat eden Anadolu o ihtilalcilerine ve ihtilalcileri temsil eden Büyük Millet Meclisi hükümetine içtenlikle yardım etmek ve Anadolu" 
daki bu hareketi, Doğunun diğer ezilen ve uygar millet ve hükümetlerine 


bir örnek olarak göstermekle (o özetleyebiliriz." 
(Aynı eser, s. 73) 

Bunlar bir casusun sözlerine benziyor mu? 
Türkiye'nin sömürgeleştirilmesini öngören Sevr Anlaşmasının desteklen: mesine benzer bir tek sözcük var mı içlerinde. 
Mustafa Suphi ve diğer Türkiyeli devrimciler “millet ve vatan sevgilerini" sadece sözleriyle değil, eylemleriyle de göstermişler ve tarihe geçirmişlerdir. 


Türkiye Komünist Partisi ve onun kuruluşuna katılan Türkiye İşçi Çift- 


i Sosyalist (o Fırkası friçsF) ile Türkiye Halk ştirakiyyun Fırkası 


(THİF) Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalizme karşı kararlıkla mücadele ettiler. TİÇSF İstanbul' 
da emperyalistlere karşı grevler, gösteriler düzen ledi. İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırma faaliyetini örgütledi. Örneğin silahları deniz yoluyla:milli mücadelecilere ulaştıran Baba Mehmet ve arkadaşları komünist savaşçılardı. Parti birçok üyesini Anadolu'ya savaşmaya gönderdi. 


Hatırlanacağı gibi 
Mustafa Suphi , Mustafa Kemal'le de haberleşerek, Ankara hükümetinin kabul etmesi üzerine Milli Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Türkiye'ye gelmişti. Ancak Türkiye burjuvazisi iki yüzlülük yaptı ve Mustafa Suphi ve ondört yoldaşını 
28-29 Ocak 1921 gecesi Karadeniz'de hunharca katlettirdi. Artık herkes tarafından bilinen bir gerçeği. bile karartmaya çalışan "Yeni Forum" 
neredeyse katledilmeleri- nin suçunu bile komünistlere yıkıyor. "Ankara yolünu tutan kalabalık 


bir TKP kadrosu, Karadeniz'de o kaybolmuş." 
(Sayı: 2, sayfa: 5) Katledilmemişler, kaybolmuşlar. (1) 


Bırakalım Kurtuluş 
Savaşı yıllarını, kurtuluştan sonra, milli burjuvazi, iktidarını belli ölçüde sağlamlaştırıp işçiler ve köylüler üzerinde baskılarını artırdığı, komünistlere karşı saldırılara giriştiği yıllarda bile proleter devrimciler Kemalist hareketle padişahlık kalıntıları ve emperyalist işbirlikçileri arasında dikkatli bir iayrım yapmışlardır. Şefik Hüsnü 1926'da şunları söylemektedir : 


“Türkiye'deki o milli devrimci hareket, kuşkusuz ilerici bir etkendir. 
Bu hareket toplumu feodalizmin ve padişahlığın kalıntılarından temizleyerek, bizi proletarya devrimine (o yaklaştırmakta, emperyalizmi can evinden vurmaktadır. Bu nedenlerden dolayı onu desteklemeliyiz. 

"Son iki-üç yıl içinde Doğunun.birç okezileri halkı Türkiye'nin izinden giderek emperyalizmin boyunduruğuna karşı kurtuluş bayrağını yükseltti." (Komintern Organlarındaki Yazı ve Konuşmalar, AYDINLIK Yayınları, s. 49) 


Türkiye Marksistlerinin Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal konularındaki tutum ve değerlendirmeleri gerek Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası Savunma kitabında gerekse Doğu Perinçek'inKemalist Devrimkitabında geniş olarak yer almaktadır. Bu kitaplardan uzun alıntılar yapmayacağız Doğu Perinçek'in, Kemalist Devrim kitabını "Milli Kurtuluş Savaşımızın Önderi ve 
Büyük Devrimci Mustafa Kemal'in Anısına" adadığını belirtmekle yetinecegiz. 


— — ————— 


YARIN, YENİ FO- 


RUM'UN, SEVR VE 
LOZAN ANLAŞMA- 
LARIYLA İSTİKLAL 


KONUSUNDA, MARK-, 

SİSTLERİN TUTUMLA- 
LARINA İLİŞKİN İDDİALA- 
RINI ELE ALACAĞIZ. 


—————— 


Ağca'nın ardındaki suç örgütü 


Son yılların en önemli olaylarından biri olan "İpekçi cinayeti"'nin sanığı Mehmet Ali Ağca, tutuklu bulunduğu Maltepe Askeri Cezaevinden elini kolunu sallayarak çıkıyor ve kayıplara karışyordu. 

Kamuoyunda şaşkınlığa ve tepkiye yol açan bu olay geçtiğimiz haftanın gündeminin başında yer aldı. Ağca nasıl kaçmıştı? Askeri garizon içinde sıkı korunan bir cezaevinden tek başına kaçması mümkün müydü? Başından beri "Bağımsız anarşist" olduğunu iddia eden Ağca'nın ardında kimler vardı? Kaçıştan amaç neydi? Ağca'nın yeni açıklamalarda bulunması mı önlenmek istenivordu? 


İZLER MHP'YE GİDİYOR 

Ağca'nın, tek başına beceremeyeceği şekilde kaçışı, ardında örgütlü bir gücün bulunduğunu kesinlikle gösteriyordu? Kimdi bu güçler? Bu gücün kim olduğunu anlamak ise zor değildi. 

Ağca yakalandığında MHP'li yöneticiler ve basın yoğun bir "işkence yapılıyor" kampanyası açmışlardı. Bu bir tesadüf müydü, yoksa MHP İpekçi cinayeti konusunda soruşturmanın derinleştirilmesini engellemeye mi çalışıyordu? Nitekim Ağca basma tanıtılırken, emniyet görevlileri işkence yapılmadığını defalarca tekrarlamak zorunda kalacaklardı, fakat ele geçen ipuçları üzerinde yeterli bir (o değerlendirme yapılmayarak Ağca'nın ardında kimin olduğu karanlıkta kalacaktı. 

Ayrıca, A ca yakalandığında Mehmet Şener adlı bir kişiyle İpekçi'yi öldürmeyi kararlaştırdıklarını söylüyordu. Mehmet Şener ise azılı bir komandoydu. Edirnekapı Öğrenci Yurdunda üslenen komandoların ele başısıydı. 

Ağca cezaevinde MHP yanlısı sanıkların yanında kalmak istemişti. Malatya'daki eviide Türkeş'in resimleri asılıydı. 

Ağca kısa bir süre önce de Adli Tıptan kaçırılmaya çalışılmıştı. Rurada Ağca'nın yatağı altında bulunan iki tabancayı alan başka bir komando görevlileri rehin tutmuş, ancak kaçma girişimi engellenmişti. 

Dahası vardı; Ağca gibi "bağımsız" gibi görünen avukatının MHP ile ilişkili olduğu gazetemizin araştırmaları sonucu ortaya çıktı. 

Ve en önemlisi, MAP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu'nun İstanbul'da daha önce Ağca ile görüştüğü belirlendi. 

Tüm bunlar izleri tek bir yöne götürüyordu; MHP'ye... 


KİLİT ADAM 

Ağca'yla görüştüğünün belirlenmesi ve öteki gelişmeler Sadi Somuncuoğlu'nu dikkatlerin üzerine çevrildiği adam yaptı. 

Somuncuoğlu, Kıbrıs'ta MH? örgütü kurulması ve gizli faaliyet yürütülmesi olayına karışmıştı. Balgat katliamı sanıklarından Ethem Kıskıs'ı özel kaleminde çalıştırmıştı. Bir işçiyi öldüren komando Mehmet Uçar'ı bu suça azmettirmişti. 

Ve nihayet, eski İçişleri Bun Hasan Fehmi Güneş, Somuncuoğlu'nun 1973'te 120 kişinin öldürülmesini amaçlayan kara liste hazırlayanlardan biri olduğunu senato kürsüsünde acıkladı. 

Bu açıklamalar dikkatleri Soumuncuoğlu üzerinde toplarken, "MHP yanlılarının yarattığı terörün ardındaki kilit adamlardan biri de Somuncuoğlu mu?" sorusunu akıllara takıyordu. 


SENATODA KAVGA NEDEN ÇIKTI? 

Geçen hafta Senato kulisi, eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile AP'li bazı senatörler özellikle MHP'ye yakınlığıyla tanınan Ömer Naci Bozkurt arasında silah çekilmesine varan bir kavgaya sahne oldu. 

AP'li senatörün sataşmalarıyla kavgaya varan olayın nedenineydi? 

Kavgadan önce Güneş, Senatoda ‘bir konuşma yapmış ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu'nun , öldürmeleri amacıyla 120 kişilik bir kara liste hazırlayanlardan biri olduğunu açıklamıştı. Açıklamaya tepki MHP'lilerden önce MHP yanlısı AP'lilerden gelmiş ve sataşmalar başlamıştı. 

AP içinden MHP'yi koruma ve kollama eğilimlerinin ortaya çıktığı başka bir olay da İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde kamandaların yargılandığı bir davada savcının mütalaasına gösterilen tepkiydi. Savcı Saydam Erdok mütalaasında anarşi olaylarının kaynağını ve amacını inceliyor, cinayetlerin dikta için ortam hazırlamak ve emperyalist büyük devletlerin ülkemiz üzerindeki hegemonyacı emellerinin Sürmesini sağlamak için işlediğini söylüyordu. 

Savcının sözleri MHP'li basının yanısıra AP eğilimli bazı gazetelerde de tepkiyle karşılandı. Savcı siyaset yapmıştı, nasıl siyaset yapabilirdi, hakkında soruşturma açılmalıydı vs, vs... 

Oysa Savcı Erdok'un sözleri bugün anarşi karşısında ihtiyacını duyduğumuz tutumu yansıtıyordu. Anarşiye karşı kaynağını amaçlarını, belirlemeyen bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildi. AP yanlısı basının ise bu sözlere karşı hücuma geçmesi, MHP'yi kollamaya devam' ettikleri ve anarşiye karşı cidden karşı olmadıkları izlenimini uyandırdı. 

Öte yandan eski işkencecilerden Ümit Erdal'ın İçişleri Bakanlığı Asayiş Dairesi Başkanlığına getirilmesi de, hükümetin anarşiyle mücadele yerine özgürlükleri hedef almaya yöneleceği konusunda kaygıları artirdı. 


PAPA TÜRKİYE'DE 

İran'da ABD Elçiliğinin işgali nedeniyle İran ile ABD arasında başlayan gerginlik geçen hafta da tırmanır ve Suudi Arabistan'da Mescit-Ül Haram baskının yankıları sürerken, Katolik dünyasının li deri Papa II. Jean Paul, ülkemize üç günlük bir ziya rette bulundu. Papa ziyareti sırasında Ortodok Patriği ile de görüştü. 

Papa'nın ziyareti, MHP, MSP ve Moskova yanlı larının karşı çıkmasına rağmen genel olarak olumlu karşılandı. 


3 Aralık 1979 , 


İRAN” DA TÜM 
AZINLIKLARA ÖZERKLİK 


VERİLMESİ İÇİN 


- BM Güvenlik Konseyi üyeleri, İran'ın rehineleri 


i ko 
İran İstanbul Konsolosluğunda yapılan Anayasa oylaması. 


İRAN'DA ANAYASA İÇİN 


HALK OYLAMASI BAŞLADI 


© Azınlık milliyetlerin Anayasa oylamasına 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


katılmadığı bildiriliyor 


İran'da İslam Cumhuriyeti Anayasası için iki gün sürecek halk oylamasına başlandı. Oylamaya 16 yaşının üzerinde yaklaşık 22 milyon İranlı katılabilecek 


Ülkenin batısında özerklik isteyen Kürtlerin oylamaya katılmadığı bildiriliyor. Sünni olan Kürtlerden başka Beluci, Türkmen ve öbür Sünnilerin de oyla! 
maya katılmayacakları 

söyleniyor. Ayetullah Homeyni bu konuda bir çağrı yapa rak, kendisinin Anayasaya olumlu oy vereceğini söylemiş ve her mezhepten İranlının da olumlu oy vermesini istemişti 


küme ller 


Bu arada Belucistan Eyaletinin transar kentinde Anayasaya 
karşı olan yaklaşık 300 
kişinin valilik binasını işgal ederek valiyi rehin aldıkları ve oy pu- 


sulalarını yaktıkları gelen haberler arasında. 
Anayasa oylaması 


İran'ın dış temsilciliklerinde de yapılıyor. 


Danimarka orta 


PORTEKİZ VE İZLANDA'DA 
GENEL SEÇİMLER YAPILDI 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Portekiz'de pazar günü genel seçimler yapıl dı. Seçim kararı ülkede bir süredir istikrarlı hü- 


kurulamaması üzerine alınmıştı. 


Seçimlerde 7 milyon Portekizli oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçimlerden sonra Caetano diklatörlüğünün devrildiği 25 Nisan 1974' 
ten bu yana 12 

Gözlemciler. bu seçimlerde den çoğunu muhafazakar partilerin oluşturduğu Demokratik Birliğin almasının beklendiğini söylüyorlar. 

Bu arada seçim öncesi bir konuşma yapan Devlet Başkanı Eanes, seçim sonuçlan ne olursa olsun, ordunun buna saygı göstereceğini, demokrasinin artık geri dönülmez bir süreç olduğunu söyleyerek, ülkede istikrarlı hükümetlerin kurulmasına olanak verilmesini istedi. 


hükümet kurulmuş olacak. 
250 sandalye- 


İZLANDA SEÇİMLERİ 


Pazar ve pazartesi günleri İzlanda Adasında genel seçimlerin yapılmasına başlandı. 

Seçim kararı ekim ayında iktidardaki MerkezSol hükümetin düşmesinden sonra alınmıştı, Hükümet, yüksek enflasyonla başa çıkamamak ve ülkeyi NATO'dan çıkarmaya girişmekle eleştiriliyordu. 

Sonuçlarının salı günü alınması beklenen séçimlerde, muhalefetteki muhafazakar Bağımsızlk o Partisinin 60 
30'unu kazanması bekleniyor 


sandalyeden en az 


itu. ng'dan 


menzilli füzeleri 


benimseme eğiliminde 


KEMAL KOÇ (KOPENHANG) 

ANİMARKA hükümeti 22 Ekim Cuma günü aldığı bir kararla NATO'nun Batı Avrupa'ya orta menzilli füzeler Kel e konusun- daki tutumunu 6 ay sonra saptayacağını açıklamıştı. Ancak muhalefet partilerinin direnmesinden sonra hükümet bu kararından vazgeçerek mecliste grubu bulunan partilere bir çağrı yaptı ve konu üzerinde toplantı yapılmasını istedi. Toplantıda yer alan partilerin sözçüleri şu görüşleri savundular: 


* Muhafazakar Halk Partisi (KFP): NATO üyesi ülkelerin savunmalarını modernleştirmesi için orta menzilli füzelerin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesi, Danimarka açısından da olumludur ve Varşova Paktının Batı Avrupa'yı hedef alan füzelerine karşı bir yanıt niteliğindedir. 


* Merkez Demokratlar Partisi (CD): CD sözcüsü, hükümetin tutumunu eleştirerek, Batı Avrupa ülkelerinin daha güçlü ve daha modern bir silahlanmaya gereksinimi olduğunu ve Sovyet SS-20 füzelerine karşı panzehir olarak ve Batı Avrupa'nın orta menzilli füzeleri kabul etmesinin kendi yararına olduğunu belirtti. Sözcü, ayrıca, Varşova Paktından gelebilecek ani bir saldırıya karşı tüm güçlerin birleşmesini ve Batı Avrupa ülkelerinin milli savunnalarını daha da güçlendirmelerini :alep etti. 


* Sosyal (Demokratlar: Sosyal demokrat. Dışişleri Bakanı Kjeld )lesen şu açıklamayı yaptı: NATO 


ya üyeliğe devam edeceğiz. Ancak hem NATO, hem de Varşova Paktı silahlanma yarışından vazgeçmelidir. NATO'nun Batı Avrupa'ya yerleştirmek istediği orta menzilli füzeler hakkındaki tutumumuzu şimdilik açıklayamayız. 


* Ayrıca radikal sol grubundan konuşan bir kişi de Danımarka'nın atom füzelerine karşı çıkması gerektiğini öne sürdü. 

* İlerleme Partisi: Bu partinin temsilcisi özetle şöyle dedi: Şayet Rusya'nın SS-20 füzelerini hedef almazsak Batı Avrupa bu saldırı silahına hedef olur. Gerçekten barışı seven herkes bugün SS-20 füzelerine karşı çıkmalıdır. Yoksa Batı Avrupa' ya yerleştirilmek istenen NATO fü-Zelerine karşı değil. NATO bugün savaş siyaseti izlemiyor. Savaş siyaseti izleyen varsa bu da Sovyetlerin kendisidir. Dünyada en fazla ve en ağır silahlarla silahlanan Rusya'dır. 
Hükümetin, bu durumu gözönünde bulundurarak, tavrını ona göre tespit etmesi gereklidir. 


Bu toplantıdan sonra hükümet 6 
ay sonra karar alma tutumunu de-Ziştirdi ve NATO füzeleri hakkında aralıkta alınacak kararla ilgili olarak meclisi yeniden toplantıya çağırarak, Brüksel'de alınacak tutumun tespit edilmesi için çalışmaya başladı. 


Ayrıca Daninarka hükümeti 


savunma harcamalarından 100 milyon kron kısacağını açıkladı. Ordu içindeki bazı çevreler ise hükümetin tutumunu sert bir şekilde eleştirdiler. 


. salıvermesini istedi 


©3M Çin Temsilcisi, rehinelerin salıverilmesini ve başka ülkelerin 


içişlerine karışılmamasını istedi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ BMSüveniik Konseyi dün, gizli görüşmelerden sonra açık olarak toplandı ve ABD - İran ilişkilerini görüştü. 

Güvenlik Konseyinde söz alan temsilciler, diplomatları rehine almanın devletler hukukuna aykırı olkuğunu vurguladılar ve İran'ın rehineleri derhal serbest bırakmasını istediler, 

Güvenlik Konseyi bugün yeniden toplanarak, gerginleşen ABD - İran ilişkilerini ele alacak. 

ABD Tahran Elçiliğini işgal eden Müslüman öğrenciler, rehinelerden birinin CLA ajanı olduğunu kabul ettiğini ileri sürdüler. 

** 


Gerginleşen ABD - İran ilişkilerini görüşen BM Güvenlik Konseyi, Tahran" da rehine tutulan diplomatların serbest bırakılmasını istedi ve diplomatları rehine almanın devletler hukukuna aykırı olduğunu belirtti. 


ABD Temsilcisi 


Güvenlik Konseyinin açık oturumunda ilk sözü alan ABD BM Daimi Temsilcisi Donald Mec Henry, Tahran' da 4 Kasımdan bu yana işgalci öğrencilerin elindeki rehinelerin Sir azarlık konusu olamayacağını belirtti. Tahran' daki rehinelerin serbest bırakılmasın- dan sonra İran ile olan sorunları görüşebileceklerini kaydeden Me Henry, diplomatları rehin almanın tüm diplomatları ilgilendirdiğini söyledi. 

Me Henry, "Burada to Mr bizler vu rehinelerin salıverilmelerini ve salıverilecekleri zamana kadar kendilerine insanca davranılmasını istemekle görevliyiz. Bu insanca davranış arasında her zün, tarafsız gözlemcilerin kendilerini ziyaret etmesi de yer almaktadır. 

Ülkesinin rehine tutulan insanların hayatından İranlı yetkilileri sorumlu tuttuğunu bildiren Mc Henry, rehinelecin birbirleriyle konuşamayacak derecede tecrit edildiğini, durumlarının kötüleştiğini, bazılarının elçilik dışına taşındığını söyledi. 


$SCB Temsilcisi 


Güvenlik Konseyinde söz alan SSCB Temsilcisi Oleg Troyovski,diplomatları rehine almanın devletler hukukuna aykırı bir davranış olduğunu söyledi ve rehinelerin salıverilmesini istedi. 

atışmaya taraf olanların soğukkanlılıklarını muhafaza etmelerini İsteyen Sovyet temsilcisi, İran'ın devrimden sonraki sorunlarına dikkat çekerek, “İran'ın eski rejim tarafından çiğnenen adaletin yerine getirilmesi istemi göz önüne alınmalıdır" dedi. 


Batılı Temsilciler 


BM Güvenlik Konseyinde konuşan Fransa Temsilcisi Jacgues Leprette, rehinelerin serbest bırakılmasını isteyerek, "Hepimiz İran'ın isteklerini dinlemeye hazırdık" dedi ve İran'ın toplantıya katılmamasını eleştirdi 

Leprette, "Fransa, Iran halkının duyduğu heyecanı ve açığa vurduğu acıları incelemeye değer olduğunu kabul etmekle birlikte, rehinelerin sağ salim ülkelerine gönderilmesi ve soru-. 
nun devletler hukuku açısından çözülmesinden yanadır" dedi. 


İskandinavya ülkeleri (Norveç Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda) adına koniga Norveç Temsilcisi Ole Alprad ve İngiliz Temsilcisi Sir Ant hony Carbons rehinelerin a serbest bırakılmasını istediler ve rehine al manın devletler hukukuna aykırı oldugunu belirttiler 


Çin Temsilcisi 


Güvenlik Konseyinde- Çin adına söz alan ve Güvenlik Konseyinin aralık ayı Başkanı Şen Su da, Tahran'daki rehinelerin serbest bırakılması görüşü- ne katılırken, başka ülkelerin içişlerine karışılmaması dileğinde bulundu 


Öte yandan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Güvenlik Konseyinin açık oturumundan önce, Konsey üyeleri arasında özel ve gizli yapılan görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakânı Sadık Kutbzade ile telefonla görüştüğünü bildirdi Waldheim, İran'ın bütün görüşme yollarını e dolayı bundan memnunluk duyduğunu, Kutbzade'nin rehinelerin sağlık durumu hakkında kendisine güvence verdiğini sözlerine ekledi 


Bu arada Kutbzsde, Wa'dneim'a önderdiği "uyarı"da ABD'nin BM'yi ullanarak İran aleyhine tuzaklar hazırladığını ileri sürdü. Kutbzade, İranlıların ABD'de sabotajlar yaptığı asılsız haberlerinin çıkarıldığını, bunun amacinin, kamuoyunun dikkatini başka yere çekerek ABD'nin İran'daki sabo: tajlarını gizlemek olduğunu söyledi. 


Sadr'ın açıklaması 


İran Dışişleri Bakanlığından alınar ancak Ekonomi Bakanlığı görevini yü rüten .Beni Sadr, Ayetullan Homeyni' nin, BM'nin ABD'nin güdümünde oldugu yerinde görüşlerine katılmadığını söyledi. 


, ABD'nin BM bünyesindeki eski gücünü p ardini vurgulayan Sadr. 

ABD, BM'de her istediğini yutturacak durumda değil" dedi. 


Sadr, kendisinin yerini. .alan Sadık Kutbzade'nin başında bulunduğu radyo ve TV'nin yalan haber yaydığını sözlerine ekledi. 


Basın toplantısı 


ABD Tahran Elçiliğindeki işgalcı öğrenciler, dün Elçilik bahçesi içine aldıkları yaklaşık 200 yi ve yabancı gazeteci önünde bir basın toplantısı yaptılar. 


Öğrenciler ABD Tahran Elçiliği ile ABD Dışişleri Bakanlığı ye lan yazışmaları. basına göstererek, Üüncü Katip William Daughtery'nin ČIA ajanı ES kabul ettiğini ileri sürdüler, 


BM Güvenlik Konseyi toplantı halinde. 


PAKİSTAN 


MEKTUBU 


Ahmet Hasan 


PAKİSTAN'DAKİ 
ABD ELÇİLİĞİ 
NEDEN YAKILDI? 


İSLAMABAD 
2 Kasımda Pakistan'da 
patlak veren güçlü Amerikan aleyhtarı hava, Pa kistan'daki duyguları doğru odeğerlendirmeyen diplomatları iyice şaşırttı Halk neden bu denli şiddetli bir tepki göstermiş, Kâbe olaylarından neden Amerika'yı sorumlu tutmuştu? Bu sorular özellikle Batı ülkelerinin diplo matlarını endişelendiriyor Ruslar da daha az endişe- li değiller. Böyle bir şey Amerikalılara olduğu gibi kendi başlarına da gelebilir 
Amerikalılara karşı yapılan gösteriler kendiliğinden meydana geldi. Bu a çık. Şimdi bunun len 


ne 


böyle olduğunu söyleyen. Ülkenin bir köşe sinden diğerine Yayılan 


kitlesel öfke dalgasının ar kasında açık veya gizli bir el yoktu. Hele, kendisi de şaşıran hükümetin eli hiç yoktu. Hükümetin öfkeyle dolu kalabalığı akıllıca ele aldığı doğrudur. Bu, elçilikte sıkışıp kalmış yüze yakın Amerikalıyı kurtar mahın belki de en iyi yo luydu. Amerikalıların orada kavrulma olasılığı da vardı 


Yine de 2 Amerikalı ve elçilikte çalışan 2 Pa kistanlı da dahil İslamabad'daki olayda toplam 7 
kişi öldü, birçok kişi de yaralandı 


elikopterler, göstericileri “ tırmaya çalışıyor. 


Öğrencilerin önderlik ettiği ve ülke tarihinde görülen eri şiddetli gösteri olan Amerikan aleyhtarı gösteriler, Pakistan Radyosunun, Kâbe'nin bilinme yen kimselerce işgal edildiği haberini doğrulamasından hemen sonra baş ladı. Doğrudan ve dolaylı olarak yabancı bir güce atif yoktu. Halk şaşırmıştı. Tepkileri kendiliğindenciydi. Dükkan sahipleri hemen kepenkleri indirdiler. Bazıları ağlıyordu, Öğrenciler bir toplantı yapip İslamabad'daki elçiliğe ve Ravalpindi'nin merkezindeki Amerikan Merkezine yürümeyi kararlaştırdılar, Müslümanlığın en kutsal yerine tecavüzden Amerikalılarla Siyonistleri sorumlu tutuyorlardı. 


Bunun birkaç nedeni var: Onlar, Amerika'nın 
Orta Doğudaki rolünü, Araplara karşı İsrail'i desteklemesini, o gün gelen İran'a karşı askeri harekat yapma tehdidi haberini; Körfezdeki petrol kuyularını işgal etme tehdidini; Beyaz Saray'ın Pakis- 


tan'a karşı siyasetlerini; Amerika'nın (o Pakistan'ın nükleer enerji geliştir- 


me programına karşı çıkışını; bu ülkeye ekonomik ve askeri yardımı kesişini düşünüyorlardı. 


Ayrıca, bazı çevreler, sevilen eski Başbakan Butto'nun asılmasından CĪA' 


askeri hastaneye nakledildi 


NEW YORK 


Kanser tedavisi için bir süredir New 
York'un Cornell 
Hastanesinde bulunan Devrik Şahın, dün sabah yerel saatle 04.25'te hastaneden ayrıldığı bildirildi 

New York'ta bir polis yetkilisi, devrik Şahın 04.45'te "Laguardia"' Havaalanma geldiğini ve 
Pan-Am'a ait bir uçağı beklediğini bildirdi. 

Daha sonra Beyaz Saraydan yapılan açıklamada Şahın tedavisini sürdürmek için Texas'taki 
Hava Kuvvetleri Hastanesine gittiği kaydedildi 


Bir gösterici ABD Elçiliğindeki bayrak direğine Pakistan bayrağını çekmiş, aşağı iniyor. 


YASA HAZIRLANIYOR 


TAHRAN 

İran Kürdistanı'ndaki Mahabad kentinde Devlet Bakanı Darius Furuhar ile Kürt dini ve siyasal liderleri arasında yapılan görüşmeler sona erdi. 

Furuhar ''Bambad" 
gazetesine verdiği demeç- te, Kürt sorununa "nihai" bir çözüm bulmak için Kürdistan'a gittiğini ve yaptığı görüşmelerin sonucundan memnun olduğunu söyledi. 

Furuhar tüm azınlık milliyetlere özerklik verilmesi yolunda bir yasa hazırlanacağını ve bunun, halklar arasındaki baskı 


PAPA Il. 
JEAN PAUL: 


"At türl 


dünyanın mağdur 


€ 


ve eşitsizliği gidermede yararlı olacağını kaydetti. 


Öte yandan "Bambad' gazetesine bir demeç veren Kürtlerin dini lideri Şeyh İzzeddin Hüseyni, Kürtlerden görüşmeler konusunda uygun koşulları yaratmak için ilan edilen ateşkes karanna uymalarını istedi. Hüseyni görüşmeler sonunda Kürtlere özerklik verileceği umudunda olduğunu sözlerine ekledi. Homeyni'nin de azınlıklara özerklik verilmesi görüşünü benimsediği bildirilmişti. 


uluslarına ışık tuttu” 


>) 


nın sorumlu olduğu inancındalar. 

Onlar bütün bunlara, Amerika'nın İran, Küba, Vietnam vb. Üçüncü Dünya ülkelerinde CİA vasıtasıyla giriştiği açık veya örtülü eylemlerini de eklediler. 

Biri dışında bütün Amerikan kuruluşları saldırıya uğradı ve yakıldı. Başkentin doğu yakasında bulunan büyükelçilik esas hedefti ve üniversite kampüsünden pek uzak değildi. 
Hükümet ve elçilik bu kadar öfkeli «bir gösteri ve bu: kadar kalabalık oluşacağını düşünmedikleri için muhafız sayısını artırmadılar. 
Kalabalık 25 kilometrelik yolu otobüsler, 'motosikletler, arabalar ile hatta yaya katetti, 


Başkentte yeni kurulmuş Amerikan Bankası ve Ravalpindi'nin merkezindeki Amerikan Express ve Amerikan Merkezi binaları ateşe verildi. İki Amerikan okulu da kısmen tahrip edildi. 

Duman içindeki elçilik binasında tutsak kalan Amerikalıları kurtarmak için ordu ve polisin gelmesi gerekti. Ordu helikopterleri göstericileri uzaklaştırmaya çalıştı. 


Ertesi gün Devlet Başkanı Ziya Ul Hak, Washington'dan bir "aferin" aldı. Hem Carter, hem 
Cyrus Vance, onunla bir telefon görüşmesi yaptılar ve Amerikalıların hayatını 


kurtarma çabalarından dolayı onu övdüler. Hükümet 
22 Kasımda olağanüstü bir 
toplantı yaptı. Amerikan aleyhtarı duyguların birden patlak vermesinin nedenlerinin araştırılması kararlaştırıldı. Yabancı elçiliklerin korunması için özel önlemler alındı. 


Geçtiğimiz yıl içinde, İslamabad'daki yabancı diplomat ve gazetecilerin bilinmeyen kimselerin saldırısına uğradığını hatırlatmakta yarar var. En feci kurban, şehir dışına gezmeye giden Fransız Elçisi oldu. Gittiği yer ne yazık ki Pakistan'ın nükleer inşaat yaptığının sanıldığı yerlerdi. İki İngiliz gazeteci ve bir İngiliz diplomatının oğlu aynı şekilde kaçırıldı. Açılan soruşturma bir sonuç vermedi. 


bu arada Başkan Ziya 
Ül Hak'ın 16 Kasımtarih- li konuşmasının ardından bütün siyasi faaliyetlerin hâlâ yasak olduğunu hatırlatayım. Başkan konuşmasında 4 yeni hedef açıklamıştı: 


1) Kanun ve düzen durumunu iyileştirmek, 2) Ekonomiyi tekrar rayına oturtmak, 3) Yönetimde yiyiciliğin kökünü kazımak, 4)' Ülkede İslam düzenini kurmak. 


Artik her gün askerí mahkemelerin bir çırpıda aldıkları hapis, para ve meydanlarda kırbaç cezalarını duyuyorsunuz. 


İZMİR (AA) 

Türkiye'ye 3 günlük bir resmi ziyarette bulunduktan sonra önceki gün Vatikan'a dönen Papa 
II, Jean Paul, İzmir'de hareketinden önce yaptığı konuşmada, "Atatürk. başardığı çalışmalarla dünyanın mağdur 


uluslarına ışık. tutmuştur" dedi. 
İzmir Belediye Baş- 


kanlığı Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün dün yaptığı yazılı açıklamaya pe Belediye 
Başkanı İhsan Alyanak, kentin altın anahtarını 
verirken, Papa'yı 1981 
yılında İzmir'de Atatürk' 
ün 100, doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenecek "Uluslararası Atütürk Fuarı ve Festivali"'ne davet etti. Papa II. Jean Paul, Alyanak'ın bu davetini şöyle yanıtladı: 


"Daha önce Meryem 
Ana Evi Derneği aracı- 
'lığıyla yaptığınız dave- te cevap veremedim. 
Fakat artık güzel kenti- 
‚nizin anahtarı elimde, istediğim zaman gelebilirim. Atatürk, başardığı 


çalışmalarla dünyanın mağdur uluslarına ışık tutmuştur. 100, doğum 


yıldönümünü kutlayacak olmanız güzel bir şey." 


Kipriyanu, 
ABD'nin 
Türkiye'ye baskı yapmasını istedi 


LEFKOŞE(THA) 

Kıbrıs Rum Yönetimi 
Başkanı Kipriyanu, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ABD'nin Türkiye'ye baskı yapmasını istedi. 

Kipriyanu, Kıbrıs'taki son gelişmeleri incelemek üzere Adaya gelen 'Ahepa" adlı Yunan asıllı Amerikalılar örgütü heyeti- ne hitaben bir konuşma yaptı. Kipriyanu konuşmasında, Kıbrıs konusunda şimdiye kadar esaslı görüşmeler yapılamamasının Türk tarafının uzlaşmaz tutumundan ileri geldiğini söyledi ve Türkiye'ye bu tutumunu terketmesi için baskı yapılması gerektiğini iddia etti ve şöyle dedi: 

"Birleşik Amerika, Türkiye'ye baskı yapabilecek güçte bir ülkedir. 
Türkiye, Kıbrıs'ı Amerikan silahlarıyla istila etmiş bulunuyor. Amerika nın Türkiye'ye değil, Türkiye'nin Amerika'ya ihti- 


yacı vardır." 

Kipriyanu ayrıca, 
Rum tarafının ön şart koşulmadan 19 Mayıs 


Anlaşması uyarınca esaslı ve verimli görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi. 
KİPRİYANU ATİNA'YA 
GİDİYOR 
Kipriyanu'nun, 9 Aralık tarihinde Atina'ya gideceği bildirildi. Rum radyosunun haberine göre, Kipriyanu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis' 
le Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerde bulunacaktır. Kipriyanu'ya bu ziya- 


retinde Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis eşlik edecek. 


mmm iŞgi Senka 
İETT”'de direniş bitti ama yankıları sürüyor 


Pse çekiç 


t 
; ##Güley Göktürk 
İETT de olup bitenler 


“Vallah billah bu iş işçilerin işi değil. Gaz borularını kırmışlar, Düşün bir kere, işçi yapsa, kırmaz boruyu. İcabediyorsa, söker, bırakır bir yana. İşçidir nihayet. Çalıştığı makineye öyle şey yapmaya eli varmaz. Kırmış atmışlar bunlar." 


İETT'nin 20 yıllık emektar işçilerinden biri söylüyordu bunları, 


İstanbul'da iki günboyunca günün konusu, olan İETT direnişi yeni bitmişti. Beli silahlı yüzü atkılı yabancıların iki gün süren muhasarası yeni kalkmıştı. İşçilerin hepsi de, garajlarda, mahsur kaldıkları o iki günün öfkesi, şaşkınlığı içindeydi. İki gün boyunca," yüzünü ilk defa 

gördükleri deri ceketli, kürklü tipler" kapılarını beklemiş, telefonları kesilmiş, içeri dışarı giriş çıkışları yasaklanmış, servis otobüsleri kaldırılmış, sefere çıkan otobüsler kurşunlanmış, arkadaşları tartaklanmıştı. Üstelik bütün bu işlere, "İETT işdilerinin hakları" yaftası takılmış, işçilerin adı kullanılmak istenmişti. 


#** 


. Şike grev diye bir deyim vardır. Eskiden daha çok kullanılırdı. Genellikle işverenle sendikanın anlaşarak işçileri greve çıkarması anlamına gelirdi. Ortada büyük paralar dönerdi. 
Şimdilerde sık sık yeni tip "şike mücadelelerle" karşılaşıyoruz. Belki şike değil de "sahte grev” ya da "sahte direniş" demek daha doğru olur. 
Bu tür direnişlerde ortada dönen şey para degil. Çok daha tehlikeli, büyük çaplı menfaatler dönüyor. Karanlık hesaplar yapılıyor. İşçiler bu karanlık hesapların kurbanı olarak öne sik lüyor, kırdırtılıyor, işinden ediliyor, göz kıpmadan çatışmalara, ölüme sürükleniyor. İşin kötüsü bu provokasyonla” "işçi mücadelesi" adıyla tezgahlandığından, ilerici, demokrat, işçiden yana birçok insan suspus oluyor. Aklına yatmadığı halde tek laf söyleyemiyor. Hatta kendini bu tertipleri desteklemek zorunda hissediyor. 

Ama artık silkinmek ve cesaretle tutum almak zamanı geldi. 


Böylesi provokasyonları daha baştan mahkum etmek yenilerine fırsat vermemek için bu maceraları tezgahlayanları kamuoyunda açığa çıkarmak ve ortada bırakmak gerekiyor. 

Asıl bunu yapmamanın işçiye en büyük kötülük olduğunu görmek gerekiyor. 

İşte en taze ve çarpıcı örneği karşımızda; İETT direnişi. , 

4 milyon İstanbullu iki gün boyunca sokaklarda süründü. Yüze yakın işçi gözaltında. İşçilerin üçer yevmiyesi kesilmiş. Soruşturmalar, davalar açılmış, Milyonlarca liralık zarar ziyan ve işgücü kaybı... 

Ne uğruna? Bir nebze işçi hakkı olsa işin içinde, can kurban... 

İbrahim Urhan efendinin suyun başını terketmek istememesi uğruna... 

TKP'nin stratejik önemi haiz işyerlerindeki etkinliğini korumak uğruna... 


xé 


İGD'nin Halkın Kurtuluşunun, şunun bunun, "Yeni MC'ye karşı genel grev" denemesi uğruna. 

Türkiye'deki anarşinin, gerginliğin devamın- dan, hatta daha da artmasından medet uman bilumum haşeratın hesapları uğruna... 


İbrahim Urhan 29 yaşında. Daha askerliğini bile yapmamış. Getirilip (kendisi Deniz Baykal' dan torpilli olduğunu söyleyip duruyor) İETT Taşıtlar Dairesi gibi önemli bir yerin başına oturtuluyor. 

Gerçi işletmeciliğin A sını bile bilmiyor ama, çok iyi bildiği başka şeyler var. Taşıtlar Dairesinin başına kafasında çizilmiş somut planlar, belirgin hedeflerle geliyor, "Fazla vaktim yok, ben burayı şu kadar ayda adam edip gideceğim" diyor. Ve hemen kolları sıvayıp, kadrolaşmaya 

; girişiyor. 

Ama anlaşılan, daha “İETT Yi istediği gibi adam edemeden" görevden alınma emri geliyor. 

İşte o zaman; Urhan ve ona yön verenler ve onun kuyruğundan gidenler, işi bitiremeden gitmenin telaşı içinde, canhavliyle tabancaları çekiyor, kapıları tutuyor ve işçilere dönüp, sıkıysa çıkın diyorlar. 


Buna karşılık, işçilerin bir kesimini temsil eden sendika ne yapıyor? 


Zavallı Genel-İş yöneticileri, buemrivaki direnişin altından nasıl kalkarız telaşı içinde alelacele tespit ettikleri birkaç "işçi talebi" ile işverene koşturuyorlar, Kuşkusuz, hepsi de içlerinden böyle bir belayı başlarına açanlara köpürüyor. Ama hiç biri de ağzını açıp, "Bu direnişin işçi menfaatleri ile bir ilgisi yoktur. Sendika olarak tasvip etmiyoruz" diyemiyorlar. İşçiye karşı görevini yapamıyor. Neden? Çünkü onların da Urhan'a diyet borçları var. Çünkü o zamana kadar, İETT'deki çalışmalarında, işçiye değil, Urhan'a dayanma yolunu seçmişler. Bu yüzden: de susuyorlar. 

*** 


Evet. Sendika susuyor. "İlerici basın" susuyor. Demokratik kuruluşlar, susuyor. Hepsi de direnişin altında yatan hesapları bal gibi bildikleri halde, "işçi hakları" yutturmacasının peşi- ne takılıp gerçekleri gizleme yolunu seçiyor. 

Ama işte işçiler susmuyorlar. Onlar, şimdi, kendilerini oyuna getirmeye, kirli hesaplara, alet etmek isteyenlere karşı öfke içindeler. 
Yarından itibaren, İETT "direnişinin" içyüzünü okuyucularımıza onlar anlatacaklar. İETT işçileri bütün garajlarda olup bitenleri ortaya dökecek, zorbaları teşhir edecekler. 


Dileriz, anlatacakları, şeyler, susmayı yeğleyenler için bir parça olsun, uyarıcı, öğretici olur. 


işçiler “Amirler Direnişi"'ne 


karşı tepki içinde... 


©ibrahim Urhan” 


ın İETT” ye 


yerleştirdiği şef ve amirler direnişin hazırlayıcısı , başlatıcısı ve yürütücüsü oldular 


İŞÇİ SERVİSİ 


İETT Taşıtlar Dairesi Başkanı İbrahim Urhan' 
ın görevden alınması üzerine İGD,Dev-Sol ve diğer bazı gruplarca düzenlenen direnişin sona mesinden sonra, İETT işçileri arasında tepki ve kızgınlık hüküm sürüyor. 
Direnişi başlatan grup, İETT'de uzun süredir devam eden DİSK Genel-İş ile Türkiye Genel İş sendikası arasındaki rekabeti kullanmak istiyordu. 
Ancak direnişten sonra, 


eylemin sendikal rekabet veya işçi haklarından dolayı yapılmadığı, tamamen İbrahim Urhan ve Urhan'ın işletmeve yerleştirdıgı bir grubun kendi çıkarı için başlattığı bir hareket olduğu artık herkez tarafından kabul ediliyor. 


Direnişe, Urhan ve 
İGD ekibinin bir oldubittisi ilesürüklenenDİSK Genel-İş sendikası üyeleri dahi bu eylemin işçinin yararı için değil bir grubun kışkırtması ile başla- 


Sağlık hizmetleri yetersizken servis kapatılıyor 


©Bir oldu-bittiyle direnişe 


sürüklenen DİSK Genel-İş üyeleri "bir grubun çıkarı için alet edildik” diyorlar 


dığı görüşünde birleşiyorlar. Direnişten sonra yapılan ve işçilere (Direnişin bir an önce bitmesinden başka) hiç bir yarar sağlamayan göstermelik 
protokolü, Genel-İş'in 23 
temsilcisinden (o 14'ünün imzalamaması da Genel- 
İş içinde bu direnişe ve sonuçlarına karşı gösterilen hoşnutsuzluğun bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. 


Genel'iş'in direnişin başlayacağından bile son anda haberdar olduğunu 


54 işçinin atılması Çapa Tip 
Fakültesi Cerrahi Bölümünde hizmetleri aksattı 


mGeceleri acil servise gelen hastalar kabul edilmiyor, hastalara bakacak personel bulunmuyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Çapa Tıp Fakültesi 
Cerrahi Bölümünde 54 
işçinin işine son verilmesi sonucu hastanede işler önemli ölçüde aksamaya başladı. Şu anda Cerrahiyenin 5 bölümünden birinde tamamen,4'ünde de geceleri servis yapılâmıyor. 


Yıllardır kadrosuz ve sigortasız olarak çalıştırılan 54 işçinin, Kasım ayı sonundan itibaren işlerine son verilmesi hastanenin özellikle Acil Poliklinik, ameliyathane” ve temizlik işçilerini etkiledi. Gece Acil Servise gelen hastalar kabul edilme - yerek geri gönderildi.Hastaları sahipleri sedyelerle taşımak zorunda kaldılar. 
İşlerine son verilenler arasında 17 hemşirenin de bulunması, hastaların bakımını da etkiledi. Gece saat 23.00-07.00 arası Cerrahiyenin 5 servisinde de nöbetçi doktor dışında hemşire ve diğer personel bulunmuyor 

54 işçinin işten çıkarılması, hastanede çalışan kadrolu personeli de güç durumda bıraktı. Personelin yemeği gelmiyor, bulaşıklar yıkanmıyor ve temizlik yapılmıyor.Ayrıca işten çıkartılanların işlerinin kadrolu personelin üzerine kalması, çeşitli şikayetlere yol açıyor 

Öte yandan Türkiye 
İşçi Köylü Partisi (TİKP ) Fatih İlçe örgütü de basına yazılı bir açıklama ya- 


Barsak ameliyatından dolayı 


racak bir kişi bulamıyoruz." 


Cerrahi Kliniğinde yatmakta olan 63 yaşındaki hasta Sadık Şahin, 54 işçinin işten çıkartılmasının hastanedeki hizmetleri nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor: "Geceleri bir tek doktor var. O da sağa sola koşturup duruyor. Serum taktıracak iğne yaptı- 


parak,54 işçinin atılarak Cerrahi Kliniğin bir kaç bölümünün kapatılmasını doğru bulmadıklarını belirtti ve atılan işçilerin yeniden işe alınmalarını talep etti. 

Hatırlanacağı gibi Cerrahi Kliniği yardımlaşma 


Derneği taratından saarosuz, sigortasız ve 2500 
lira ücretle işe alınan 54 
işçi, yıllardır kadroya geçirilecekleri vaadiyle çalıştırılmışlar ve Fakülte Dekanlığının kararıyla geçen hafta sonunda işten atılmışlardı. 


DISK 13.Bölge Konsey Toplantısı yapıldı 


Kocamanoğlu,” Revizyonist anlayışta olanlarla birlik olunmaz” dedi 


© Olay çıkarmaya çalışan sahte TKP yanlıları salonu terkettiler 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK 13. Bölge Konseyi cumartesi günü Merterdeki DİSK Genel 
Merkez Salonundatoplandı. Yapılan seçimlerde 
DİSK Genel Merkezinin adayı Salih Taner Serim yeniden Bölge Temsilciliğine seçilirken, sahte 


TKP yanlıları salonu terk- 


ettiler. 

123 delegenin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan DİSK Örgütlenme Dairesi Başkanı 
Tuncer Kocamanoğlu, sahte TKP'lilerin DİSK'e yönelik bölücü faaliyetlerini eleştirerek, "Kurul kararlarını hiçe sayarak hâlâ ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Burjuva yöntemlerine başvuru- 


yor, ısrarla dayatmacı sıyasetlerini sürdürüyorlar " dedi. Konuşmasına devamla "DİSK yönetiminde olmadıkları dönemlerde DİSK üyesi sendikaların karşısına kendi siyasi tekke anlayışına uygun olarak sendikalar kurdular" diyen Kocamanoğlu daha sonra şöyle konuştu 


“Şimdi ise burada birlikten bahsedebiliyorlar. 


Bunların birlik anlayışı bizimkiyle (o bağdaşmaz. 
Bu dar grupcu, tasfiyeci 


ve revizyonist anlayışla olanlar bugün burada Demir Döküm ve Ereğli için ağıt yakmaktadırlar. Bu anlayışla bu zihniyet birlik olunmaz." 

Bölge Temsilcisi Salih 


Taner de konuşmasında Maden-İş'in tasfiyeci tutumunu eleştirdi. 


Konuşmalardan sonra sahte TKP'lilerin olay çıkarmaya (o çalıştıkları, haşaramayınca da 26 delegeyle birlikte salonu terkettikleri görüldü. Sahte TKP'liler Bölge Temsilciliği için. Tekstil Sendikası Beyoğlu Şube Başkanı Muharrem Kılınç ile Petkim-İş 2 nolu 
Şube Yönetiminden 
Muhittin Çilingiroğlu'nu aday göstermişlerdi. 


Y7 delegenin oy kullandığı Bölge Konseyinde Salih Taner 96 oyla yeniden Bölge Temsilciliğine seçilirken 1 oy da boş çıktı. 


ve işyerindeki varlığını yitirmemek için çeşitli grupların eylemlerine teslim olduğunu belirten 
İETT işçileri, Genel-İş'in bu eylemden dolayı işyerindeki itibarının ve gücünün zayıflayacağını da söylüyorlar. 
AMIRLERİN DİRENİŞİ 
IETT direnişinin bir özelliği de bunun işçilerden çok amirlerin direnişi olması. Şişli'de Levent'te Topkapı'da İbrahim Urhan tarafından göreve yerleştirilen bir çok şef, şef muavini ve teknik eleman direnişin hem hazırlayıcısı hem de başlatıcısı hem de yürütücüsü olarak sahneye çıkıyorlar. Çalışmak isteyen işçiler bu kez işveren temsilcilerinin "Şimdi direniş var nasıl çalışırsınız"' gibi sözleriyle karşılaşıyorlar, hatta işten atılma tehdidine uğruyorlar. Örneğin Şişli'de Atelyeler Müdürü Mehmet 
Zeki Ayık kendisine cangüvenliği talebi ve çalışmak istediklerini belirten 
700 imzayla gelen işçileri 
çeşitli bahanelerle atlatıyor ve direnişin sürdürülmesi için elinden geleni yapıyor. O esnada fiili olarak görev başında bulunan 900 kadar otobüs şoförü ve biletçinin 700'ünün çalışmak için kendi arasında imza toplayıp amirlerine iletmeleri de aslında bu direnişin taban- dan ne kadar kopuk ol- 


duğunun başka bir gös- 


tergesi. ig 
İETT'NİN STRATEJİK 
ÖNEMİ 


Ibranım Urhan ı Isi l Taşıtlar Dairesi Başkanlıgiua getirilmesini sağlayanlar şüphesiz İETT'nin stratejik önemini de hesaplıyorlardı. Burada baş latılacak bir direnişin giderek bütün İstanbul'da hayatı felce uğratması mümkündü. İbrahim Urhan'ın kendi yerleştirdiği kadrolarla bir güç denemesine girmesi ise görevden uzaklaştırılmak istenmesi ile birlkte gündeme geliyordu. 


Ayrıca "üçüncü MC" 
olarak adlandırdıkları Demirel Hükümetine karşı gerginlik ve cepheleşme siyaseti ile güç toplamaya çalışanlar için bütün İstanbul'u etkileyen böyle bir direniş koymak önemli bir başarı olacaktı. 
Nitekim direnişten önce bazı grupların duvarlara “genel grev" çağrıları yazmaları da bunu gösteriyordu. 


Direnişm vurucu gücünü dışardan gelen militanlar teşkil ediyorud. İşçi arasında destek bulamayanlar direnişin başlamasından önce İGD Dev-Sol, Dev-Yol ve Halkın Kurtuluşu gruplarından oluşan eylem birliğini harekete geçiriyor ve yüzü atkılı beli silahlı işçilikle ilgisi olmayan kişiler Şişli garajının ârkasındaki Ermeni Mezarlığında mevzileniyordu. 


Bu grupların garajın ön cephesi ile olan irtibatını da gene bazı amir ve teknik kadrolar sağlıyor herhangi bir "tehlike" anında militanlar arkaya çekiliyordu. Son gün direnişin bittiği sırada Şişli garajına gelen bir kapalı kamyonet dolusu "Takviye güç" ise direniş bittiği için geri gönderiliyordu. 


Protokolun oımzalanmasından sonra direnişin kendileri ıçin başansızlıkla bitmesine öfkelenen militan gruplar dağıldıkları çeşitli bölgeler Kurtuluşta, Hürriyet Mahallesinde otobüs lastiklerinf kurşunluyor, çevirdikleri otobüslerin şoförlerini tartaklıyor ve Eminönü'n de Unkapanı'nda halkı otobüsten indirip sloganlar atıyorlardı. 


İETT işçilerinin şımdiye kadar görmedikleri ve alışmadıkları bir biçimde başlayan ve yürütülen direnişin yankıları- nın gerek İETT, gerekse Belediye çevrelerinde uzun süre devam etmesi bekleniyor. 


AydınlıkğI 


à. á 


İran Yüksek Öğrenim Kültür Derneği Yöneticisi Azim Borhani, "Biz Anayasa'nın 


olumlu yönlerinin, eksik yönlerinden fazla olduğunu görerek destekliyoruz." 


(Fotoğraf: Korhan ATAY) 


İRAN ANAYASASI İSTANBUL'DA DA OYLANDI 


İSTANBUL (ÖZEL) 
RAN'da ve tüm ülkelerdeki İran elçilik ve konsolosluklatında olduğu gibi, İstanbul İran Konsolosluğunda da ;Anayasa oylaması iki gündür devam ediyor. i 
Oylama süresince bahçede toplanan halka ve öğrencilere hitaben, çeşitli grupların önderleri konuşmalar yaptılar! Konuşmacıların bir kısmı seçmenleri Anayasaya olumlu oy vermeye HE rırken, diğer bir bölümü 


de boykot çağrısı yapıyordu. 


İran Yüksek Öğrenim 
Kültür Derneği yöneticilerinden Azim Borhani Anayasayı (o destekleyen konuşmasından sonra şu açıklamayı yaptı: 


"Biz devrimin başından beri İran'ın bağımsızlığını ön şart olarak koyduk. Bu açıdan. Anayasaya baklığımızda, İran' 


ın hiç bir ülkenin hegemonyası altına giremeyeceğinin ve hegemonyacılık o yapılamayacağının ön şart olarak savunulduğunu görüyoruz. Ekonomi konusunda, tamamen ulusal kaynaklara dayanan, milli. ekonomi savunuluyor. Ordunun hegemonyacılıktan uzak olması gerektiği ve hiç bir yabancı uzman ve danışmana yer verilme- 


yeceği belirtilmekte 
Geçici Anayasada demokratik haklar, halkın ve emekçilerin refahı konusunda eksiklikler var ama biz bugün esas meselenin İran'ın bağımsızlığını savunmak olduğunu düşünerek, halkı olumlu oy vermeye çağırıyoruz. 
Kürt halkının da büyük bir çoğunluğu Anayasaya olumlu oy verecektir. Kürt halkının büyük çoğunluğunun lideri olan İzzettin Huseyni de Anayasayı desteklemektedir." 


Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Rafet Genç: 


“Basın emekçilerinin katilleri en kısa zamanda cezalandırılmalı” 


Derneğin dün toplanan Genel Kurulunda Rafet Genç yeniden başkanlığa seçildi Politika Gazetesi Ankara Temsilcisi Süleyman Coşkun liste dışı bırakıldı 


ANKARA( ÖZEL) 
Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Rafet Genç,derneğin genel kurulunda yaptığı açış konuşmasında insan öldürenlerin; gazeteci öl- 
“dürenlerin elini kolunu sallayarak odolaşmaması gerektiğini belirterek, “Basın emekçilerinin kåtillerinin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyoruz" dedi 
Dün yapılan Genel 
Kurulda Cumhuriyet Sénatosu Başkanvekili Mehmet Ünaldı ile Millet Meclisi Başkanı Cahit Kårakaş da birer konuşma 


yaptılar. Ünaldı konuşmasında gazetecilerin parlamentoda o meydana 


gelen olayları değil, ç4- lışmaları ve olumlu faåliyetleri aktarması gerektiğini öne sürdü. 


GENÇ'İN KONUŞMASİ 

Parlamento Muhabir: 
leri Derneği Başkanı Ra; 
fet Genç konuşmasında, Türkiye'deki demokrasi: 
nin yara almadan geçitle: 
ri aşmasını istediklerini belirterek şöyle konuştu; "Düşüncelerinden dolayı gazetecilerin öldürülme; diği bir Türkiye istiyo* ruz. İnsan öldürenler, ga: zeteci öldürenler elini ko: lunu sallayarak sokakta dolaşmamalı, siyasal dü- 


şünceleri ne olursa olsun basın emekçilerinin birliği bozulmamalıdır." 

Basın mesleğinin sorunlarına eğilinmesi ge rektiğini de sözlerine ekleyen Genç, konuşmasını şöyle bitirdi: "Basın mensuplarına yöneltilen saldırıların kesin biçimde önlenmesini ve basın emekçilerinin katillerinin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyoruz." 

Kongrede konuşan muhabirler, meslektaşlarının kongreye ilgi göstermemesini eleştirdiler. Bir muhabir de yaptığı konuşmada yeni parlamento muhabiri olan arkadaşlarına yardım edilmesini istedi ve bu konuda eğitim yapılmasını önerdi. 


Daha sonra yapılan seçimlerde Rafet Genç başkanlığa yeniden getirilirken, Yönetim Kurulunda bulunan Politika gazetesi Ankara Temsilcisi Süleyman Coşkun liste dışı bırakıldı. 


Parlamento Muhabir- 


leri Derneği Yönetim Ku-, 


ruluna şu üyeler seçildi: Bülent Karaboncuk, Füsun Özbilgen, Necla Zarakol, Ayberk Temel, 
Rahmi Özyazgan, Özden Alpdağ. 


Rİ 


il Genel Meclisi Üyeleri Birliği kuruldu 


ANKARA(ÖZEL) 
Ankara'da iki gün süren toplantı yapan İl Genel Meclisleri üyeleri "İl Genel Meclisi Üyeleri Birliğini kurdular 

67 ilin İl Genel Meclisi 
üyeleri iki gün boyunca sorunlarını tartıştılar Toplantının sonunda birlik kurulmasına karar verilerek müteşebbis heyet oluşturuldu. 

Toplantı sonucunda ©- luşturulan İcra Kurulu şu üyelerden oluşuyor: 

1. Genel .Başkan Timuçin Özel, 


Z. Genel Başkan Yardımcısı Cemil Cemal Yılmaz. 

3. Genel Sekreter Fevzi Yılmaz. 

4, Mali Sekreter Kamil Altıntaş 

5. Teşkilat Sekreteri 
Toygun Madanoğlu. 

6. Genel Sekreter Yar- 


dımcısı M.Ali Özdemir. 
7. Veznedar Aydın 
Sönmez . 


Icra Kurulundan başka on kişiden oluşan bir de Geçici Yönetim Kurulu oluşturuldu. 


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
SIVI POMPASI SATINALINACAKTIR Kurumumuz Gazmaske Fabrikası ihtiyacına binaen 1500 adet sıvı pompası (santrifüj) satın- 


alacaktır. 


Bu işe ait şartname ve resim Ankara'da Genel Müdürlük Alım Müdürlüğünden, İstanbul'da (Bankalar Cad. No: 75-77) İstanbul Şubesi Müdürlüğünden temin edilecektir. 

İhaleye iştirak edeceklerin şartnamey. göre hazırlayacakları teklif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 13 Aralık 1979 Per embe günü saat 18'e kadar Kurumumuz Alım Müdürlüğüne göndermeleri Şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya ihaleyi dilediğine 


vermekte serbesttir. 


Rasın: 24627—1290 


izmitte bir kaynak atölyesinde meydana gelen patlamada 


5 kişi öldü 


İZMİT(ÖZEL) 


İzmit'te dün Kadir Kandemir adlı bir kişiye ait kaynakhanede meydana gelen şiddetli patlamada beş kişi öldü, 50'ye yakın binada hasar 


meydana geldi. 


Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, Tur- 


gut Mahallesi, Mithatpaşa çıkmazında meydana gelen patlamaya atölyedeki 'patos' adı verilen 

yıcı maddeler sebep oldu. Kaynak ça sında kıvılcımların sıçraması sonucuolanpatla 

atölye sahibi Kadir Kandemir, oğlu Nevzat Kandemir, kaynak ustası Abdullah Sağdıç ile Yusuf Altıntaş ve Vahdettin Güngör adlı inşaat işçileri öldüler. Bu arada çevrede bulunan binaların camları 


ve kapıları kırıldı. 


iskenderun” da 11 Belediye Meclis üyesiyle bir Genel Meclis üyesi CHP” den istifa etti 


. ANKARA(AA) 
SKENDERUN'da 
Belediye Meclisi üyesi ile üç İl Genel Meclisi üyesi CHP'den istifa etti. 


CHP'den ayrılan Belediye Meclis üyeleriyle, İL Genel Meclisi üyeleri istifa gerekçelerinde. "Örgülün uemokralık sol gorüşü yozlastırdığını, Ata- 


türk ilkelerinden uzaklaşıldığını ve bölücü faali - yete göz yumulduğunu" kaydettiler. 

Yetkililer, İskenderun Belediyesinde 36 Meclis üyesinden 22'sinin CHP'li olduğuna dikkat çekerek, "11 CHP'li üyenin p rtiden ayrılması ile 
CHP Belediye Me-lisinde çoğunluğu kaybetti” dediler. ` 


İLAN 
SÜMERBANK 
İZMİR BASMA SANAYİİ MÜESSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1- Müessesemiz ihtiyacı için 1 adet Traktör almı ve bu Traktöre Kepçe taktırılması işi, kapalı teklif sureti ile ihale olunacaktır. 
Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
- Bu işe ait muvakkat teminat 50.000.-TL. 
Kat'i teminat ise ihale tutarının 757,5'dur. 
Teminat nakit, Banka mektubu veya Devlet 


Tahvili olabilir. 


Teklif mektubunuz 1.-TL.lık pulla tasdik edilmiş olacak Teklif zarfı üzerine (TRAK-TÖR ALIMI ve TRAKTÖRE KEPÇE TAK-TIRILMASI TEKLİFİDİR) İbaresi yazıla- 


caktır. 


Opsiyon verilmiş ise, teklif mektubu zarfı üzerine Opsiyon müddeti yazılacaktır. 
Tekliflerin 11.12.1979 Salı günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 

8- Postada geçen gecikmeler dikkate alınmaz. 

9- Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın:25286-1291) 


3Aralık 1979 


Kayseri Savcısı: "Kahveyi basanlar dışarıdan gelmiş sağcı teröristlerdir” 


© Üstündağ, “Olayların içinde ismi geçen MHP, meclislerde gündem dışı olarak ortaya konulacak. Adalet önünde suçluluğu kanıtlanmadan MHP hakkında bir girişimde bulunmayız” 

© CHP Kayseri milletvekilleri: “$u anda Kayseri” de MHP” nin gezici 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timlerinden birisi bulunmaktadır” 


HABER MERKEZİ ihtimal olduğu, ancak tısı yâpan Hayri Öner, birleştirmek için “en nin yer aldığı belirtili- i 

Kayseri'de 10 kişinn yine sağ bir örgüt tara- Ziya Müezzinoğlu, Meh- o önemli yerin Kayseri ol- yor. Parti olarak parla- NKARA SNR ATTN Şi ölümü çok sayıda kişinin fından terör yaratmak met Gümüşçü ve Genel duğuna işaret etti Öner mentoda bir girişimde Ri X 1 24 aa Küreci ve Mimi Canko de yaralandığı olaylarla için gerçekleştirilmiş ey- Sekreter Mustafa Üstün- şöyle konuştu: "Birin- bulunacak mısınız" şek-| Ask ER a salın annesi Gülten Can ilgili soruşturmayı yürü: lem olmasının da düşü- dağ, Kayseri olaylarınn ci hat Erzurum-Erzin- lindeki sorusunu şöyle x M A A toçak'ın eşitli leri ten savcı, ilgili merci: onüldüğü ve soruşturma: sorumluluğunun hükü- can-Elazığ ve Yozgat cevapladı: kd e e E den Sa sonu lere sunulmak üzere nın sürdürüldüğü de ,er mete ait olduğunu belir- ikinci hat ise Urfa-Antep "Arkadaşlarımız gündem | | evinde ö avuta 1 Ti Kİ Ee avcilik Görüs hazırladığı raporunda o: alıyor mek “Hükümet Vali Ve. hattıdır. Bu hatların bir. dışı olarak meelislerde buj Poem annene yatak s0 o burmaya başladı ve olay layların kent dışından Raporda ayrıca olay- kili olarak Kayseri'ye Se- (eştirilmesi istendiği için olayları sözkonusu yapa- Şoka yayla CRUE GIRLIE iğ Mimaki 


gelen sağcı teröristler ta rafından (o yaratıldığının anlaşıldığını belirtirken, MHP Kayseri İl Başkanı da sıkıyönetim illerinde sıkışan teröristlerin baş- 


ka bir yere kaçmalarının rini örtmedikleri belirtil- bırakmış ve halkın kaygı o belirterek, "Kayseri'de MHP hakkında Meclis es o he Ankara Barosu Yöne çok normal olduğunu di. duymasına yol açmıştır" devletin temeline, Ata- araştırması önergesi vere- yek pek ea tim Kurulu adına bir a- söyledi. dediler. türkçülüğe yönelen geri- cek misiniz" şeklindeki Í korunmasız bırakılmış- çıxlama yapan Baro Baş-Savcı raporunda CHP Parlamenterler adına ci yürüyüşler yapıldığını, sorusuna da Üstündağ, şır" dedi kanı Ardıçoğlu yayınla Kayserinlerin menfaatle. MİLLETVEKİLLERİ: konuşan Genel Sekreter bunu da Vali Vekilinin "Üzerimize düşeni ya- Mamak Ankari Caza: dığı bildiride olayın terrini gözönüne alarak SM. "KAYSERİ'DE Mustafa Üstündağ, olay- başarı olarak niteledi- pacağız. Ama gerektiği evinde önceki gün tutuk. | tipçilerinin açığa çıkarılniyet kuvvetlerine yi MHP'NİN GEZİCİ larda ölenlerin tümüne ğini söyledi. Gümüşçü zaman yapacağız. Şuf ju bul klarla gö-  'vasını isteyerek şunları ya” o TİMLERİNDEN BİRİ kınının CHP'li olduğu- yürüyüşlerin  Suriye'd da bu konu ile devleti güstükleri sırada komon, | sYledi: dımcı olmaktan kaçın- lıkır i olduğu; yürüyüşlerin Suriyeden anda bu Konu ie devet] rüştükleri sırada koman- KE r BULUNUYOR" nu söyleyerek, Kayseri' elen kişilerin önderli- ilgileniyor" şeklinde ko- “Görü i dıklarını, polisin de a- ği Mt eni Kime ge $ y $ doların saldırısına uğra- Görüşme yerinde MI Kayseri olaylarını de CHP'ye yönelik bir o- ğinde yapıldığını da id- nuştu. 
narşik olaylarda yanlı 


davranarak gerekeni yapmadığını ifade etti. 


Savcılığın raporunda,olayın sağ bir örgüt tarafından intikam alınması amacıyla yapılmış olabileceğini. en kuvvetli 


1979'un son ayında, çocuk yılı biterken çocukların "'Çocuk Yılı" hakkında ne düşündüklerini merak ediyor musunuz? Bu bir yılda'ne düşünüyorlardı, ne elde ettiler?... 
O küçücük kafalarında hayallerin de ötesinde gerçekten çocukların Türkiye'nin geleceğini hatta kendilerinden sonraki nesilleri düşündüğünü öğrenince hiç mi hiç şaşırmayalım. 

Balolar, beyanatlar şölenler şenlikler, rap raplı merasimler Hepsi güzel, hepsi iyi de acaba çocuklar büyüklerin bu gösterileri karşısında ne düşünüyorlardı? 

Maraş katliamının hemen ardından başlayan 1979 yılının Çocuk Yılı olması, Maraşlı çocuk için ne anlam taşıyordu? Gözlerinin önünde kendi vatanında kapı kom- 


tarın.' 


ların kent içinden değil de kent dışından gelen teröristler tarafından yaratıldığının anlaşıldığı, teröristlerin tanınmaktan kaçınmadıkları ve yüzle- 


incelemekle görevlendiri- 


rinden birisi bulunmaktadır. Bunlar iyice yetiştirilmiş kişilerdir" dediler. 

Dün bir basın toplan- 


luluğunu bir 


rek, iki ateş 


şusunun ana babasını doğradığını, gözlerini çıkardığını, anneciğinin ölüsünün kollarından bileziklerinin andığını gören çocuk,1979 yılında hangi çocukça duygular içindeydi acaba? 

Göztepe Lisesinde öğretmen Sevil Şahin'in çocuk yılında ne düşünüyorsunuz konulu kompozisyon ödevine çocukların verdikleri cevaplar, çocukların dünyasının sanıldığı kadar küçük olmadığını gösteriyor. 


"BENCİL OLMAMALIYIM” 


Televizyonda "'Ben de şu var, sen de ne var" türünde tüketim mal; larının reklamını seyreden çocuk henüz "sen de şu var bende bu yok" kavgasını yapmıyor. Orta Í öğrencisi Fikret Günbay kompo- 


BABAM NEREDE? 


İşte çocuklarımızdan biri daha. Maraş katliamı sırasında annesini, babasını kaybetmiş. Kurşunlar sıkılırken, korkuyla koşmuş sokaklarda, sonunda iyi bir polis rastlamış, zorlukla yürüyor: "Babamı, annemi öldürecekler. Kur- 


nato seçimlerinde adaylığını koymuş bir kişiyi getirdi. Vali Vekili olaylar esnasında ve olaylardan sonra devlet sorumkenara 


ateş hattı bulunduğunu, bu iki hattın birleştirilmek istendiğini belirtehattını 


Kayseri'de olaylar yara- 


UGD üyesi 4 kişinin sanık olarak saptandığını 


yun oynandığın öne dia etti. Aynı soruya karşılık len CHP parlamento he- sürdü. Gazetecilerin (o sorula- Hayri Öner, "Adli merciyeti, 'Şu anda Kayseri' Basın toplantısında rını cevaplayan Üstün- lerin araştırması sonu- de MHP'nin gezici timle- söz alan Hayri Öner, iki dağ, muhabirlerimizin, cunda inandırıcı. şekil- 


"Sayın Öner, Kayseri'de 
MHP militanlarının bulunduğunu söyledi. Çe- . 
şitli olaylarda da MHP' 


Mig i ğ 
#8 Cocuk Yılı biterken 
# cocuklar neler 


üşünceli bir nesil yetiştiriyoruz! A 


zisyon ödevine şöyle başlamış 

“İlk önce çocuk yılının tüm dünya çocuklarına kutlu ve mutlu olmasını diliyorum. 

"Dünya Çocuk yılı hakkında görüşlerim şunlar: 

“Bizler (ileri şehirlerde oturan çocuklar) televizyonda çocuk programlarının fazlalaştırılmasını, çocuk bahçelerinin fazlalaştırı!- masını istiyoruz. Fakat ben bunu can-ı gönülden istemiyorum. Çünkü Anadolu'daki kardeşlerimiz silgi.defter isterlerken bu bencillik olur İlkönce Anadolu'yu İstanbul, Ankara, İzmir gibi ileri şehirlerin seviyesine getirip, ondan sonra istediklerimizi istemeliyiz." 


ABLA VE AĞABEYLERINI DÜŞÜNÜYORLAR 


Abla ve ağabeyler ne derece çocukları düşünüyor, bu tartışmalı bir konu, abla ve ağabeylerin çatışması küçük çocuğun yakın geleceğini bir anda karartıveriyor. 
Hatta çocuk, onları,onların geleceğini düşünüyor desek inanır mısınız? Orta 1 öğrencisi Süha Üstün 
1979 Çocuk Yılı konusunda şöyle yazmış: 

"Yurdumuzda şu son siralar anarşi Türk gençleri arasında adeta moda olmuştur. Okullarımızda doğru dürüst bir şeyler öğrenemiyoruz. Öğrensek bile ağabey ve ablalarımızı düşünmeden olamıyoruz, İsterim ki bütün kavgalar sona ersin, rahat 'rahat okuyalım, geleceğin Türkiyesini hazırlayalım: 


OYUN OYNARKEN CAN 
GÜVENLİĞİ 


Süha Üstün bütün çocuklar adı na oyum oynarken de "can güvenliği" istiyor. i 

"Şoför amcalarımızdan da istediklerimiz var. Kendileri ne kadar usta şoför olurlarsa olsunlar, bir anlık dikkatsizlik ve dalgınlık birçok insanın ölümüne sebep olur. 
Bunların çoğunluğu da çocuklardır. Biz oynayacak yer bulamıyoruz. Oynayacağımız her açık alana modern binalar dikiliyor. Apartmanimızin bahçesinde oyun oynarken gürültü ediyorsunuz diyorlar ve bizi oynatmıyorlar. 
Yılımızın çocuk yılı olduğunu hatırlatıp sessizce oynamak için izin istiyoruz ve mecburen oyun oynaamıyoruz. 

“Tekrar edeceğim, şoför amcalar lütfen ara sokaklarda hızlı gitmeyin, alkollü araba kullanmayın. 
Yetkililer uyansınlar, bütün çocukları bir düşünsünler." 


SORUMLULUĞU ÖĞRETIYORLAR 


Bir başka ortaokul birinci sınıf öğrencisi Murat Imer de şöyle yazmış: 


caklar. Ancak kesin ka- 


yiz. ey 
Muhabirlerimizin, 


de açıklanmadıkça, oldu bitti ile olayın ka lenilmesi taraflısı değiliz" dedi 


tılmıştır." nıtlar ortaya çıktıktan Parlamenterlerden sonra parti olarak her-Mehmet Gümüşçü de, hangi bir şey yapabili Sabahattin 


Türkiye 


N 


Ne düşünüyor dersiniz 


de gülmesini istiyor. 


“İnsanlar renkleri, dinleri ve dilleri ne olursa olsun daha iyi, daha rahat, güvenceli yaşamak için dünyaya gelir. Bunun için insanlar bu yaşama yarışını daha iyi sürdürebilmesi için kendinden genç kuşaklara ve yeni doğan çocuklara daha iyi zemin hazırlamalıdır. Nasıl ki, yeni doğan çocuğun ilk sorumlusu annesi, babası ise daha sonraki sorumlusu da devlettir." 


"ÇOCUK YILI OLDUĞUNU 
KENDİMİ 
INANDIRAMIYORUM” 


Ve çocuklar kendilerinden en çok bahsedilen yılda her gün birkaç kişinin öldürüldüğünü, duyar okurken, cenaze törenlerine, hatta çatışmalara şahit olurken, yokluklarla mücadele içindeki anababalarından en önemlisi de devletten sevgiyi, ihtimamı görmezken, atılan çocuk yılı nutuklarına inanamıyorlar. 

Yine orta birinci sınıf öğrencisi Zergün Özbek "Çocuk yılında ne düşünüyorsunuz" sorusuna şöyle cevap veriyor: 

“Bir koca yıl 'Dünya Çocuk Yılı" geçip gidiyor. Biz hiç bir şey göremedik. Hiç bir şekilde yararlanamadık. Ben bu yılın çocuk yılı olduğuna kendimi inandıramıyorum. Herşey lafta kaldı" 


. "ÇOCUK YILI BITINCE 
NE OLACAK?” 


Ve soruyor çocuk, "Çocuk yılı bitince ne olacak?" Ortaokul 1. 
sınıf o öğrencilerinden Mehmet Kaygısız böyle başlamış ödevine 

“Dünya Çocuk Yıl deyince aklıma ırk, din, dil, zengin, fakir ayrımının yapılmadığı, bütün çocukların eşit olduğu bir yıl geliyor. 
Fakat bu gerçekten böyle mi? Bu böyle olsa bile bir yıl sürüyor Daha sonraki yıllarda ne olacak? 
Dünya Çocuk Yılı bitince fakirler gene hor görülecek. Ben istiyorum ki yalnızca Dünya Çocuk Yılında değil, bütün yıllarda çocuklar eşit görülsün. 


ruşturma ac 'i. 

Bu arada Ankara Barosu adına bir bildiri yayınlayan Baro Başkanı Ardıçoğlu olayı kınayarak ,"Savun- 


ma görevini yerine ge- 


İş 


Partisi Ankara mi bir açıklama yaparak 


BENCİLLİKTEN UZAK 


ocuk yılı oyuncağa sahipken gülen, neşelenen çocuklar büyüklerin 


m A 


Askeri Savcılık, 


cezaevindeki 


da yaralananların ifadele- 


rini aldı 


katlara 


ğ Köylü 
NX yapılan saldırıları kınadı 


öneti- 


için? Bencillikten uzak 


"Dünya Çocuk Yılında çocukların yararına birçok balolar düzenleniyor. Bu balolalara yalnızca zenginler gidiyorlar. Ya fakirler Onların bu balolardan haberleri bile yok. Bu balolardan birçok para toplanıyor. Bu paralar sonra ne oluyor." 


"CEVAPLARDAN 
YARARLANILIYOR MU ACABA?” 


Balo paralarının nereye gittiğini düşündürttüğümüz /çocuklar, tutulmayan vaatlerden, boş sözlerden öylesine bezmiş ki, öylesine güvenini yitirmiş ki, bazı yetkili ve ilgililere şunu bile soruyor: Biz yazıyoruz ama acaba cevaplarımızdan yararlanılacak mı? 

İşte orta birinci sınıf öğrencilerinden Yılmaz Yıldırım'ın kompozisyonu, soruyor: 

“Dünya Çocuk Yılı nedir? Sorusu birçok yerde ve birçok kimseye soruluyor. Alınan cevaplar da sorular kadar çok ama bu cevaplardan yararlanıyor mu acaba? 

“Ben bu soruyu bir veya birkaç cevapla nasıl açıklarım? Çünkü bu konu çok geniştir. Ama kısacak şöyle diyebilirim. Dünya Çocuk Yılı tüm dünya çocuklarının gerçekçi sorunlarının elden geldiğince çözülmesidir. 

“Ben 

a) Renk, ırk, dil, din ayrımına, 

b) Kitapsızlığa, okulsuzluğa, öğretmensizliğe karşıyım. 

c) Öğrencinin can güvenliğinin korunmasını 

ç) Annesiz, babasız kişilere bakım evleri açılmasını istiyorum. 

d) Gezici kitaplıkların olmasını ve bunların ta yurdun en doğudan en batıya kadar ulaşmasını igili lerden rica ediyorum." 


ÇOCUKTUR DEMEYİN 


Oğretmeninın verdiği öaevi hazırlayan bu çocuklar ve burada düşüncelerini yansıtamadığımız binlercesi aslında büyüklere ödev veriyor. Yetiştirdiğimiz düşünceli küçük neslin ödevi bu "çocukları ne derece anlayabiliyoruz?" 


Öte yandan avukatların, görüşme yerinde sağ görüşlü mahkumların saldırısına uğramaları üzeri- 


Mamak Cezaevinde avu- ve devrimcilere 


TİKP Ankara İl Yöneti- 


saldırıyla ilgili soruşturma açlı 


daima hazır bulundurulan ve güvenliği sağlamakla görevli bulunan su bay, assubay, inzibat eri ve gardiyanlar saldırıların başlamasından önce görüş yerinde bulunmamışlardır. Savunma görevini yerine getirme çabasında bulunan avukatları korunmasız bırakmışlardir. 

“ Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak bu olayı nefretle kınar siyasi iktidarı bu olayın tertipçilerini açığa çıkarmaya çağırır, savunma görevi nin yerine getirilmesinde bu çeşit engellerle karşılaşılması halinde de meslektaşlarımızın dayanışık gücünün harekete geçirileceğini duyururuz," 


TiKP, Mamak Cezaevinde avukatlara ve devrimcilere yapılan saldırıları protesto etti 


ANKARA (ÖZEL) 


minin açıklaması şöyle: 

*UGD ve MHP'liler cezaevinde kendi sultalarını kurabilmek için kendinden olmayan herkese saldırmaktadırlar. Bundan bir “üre önce, kırık lavabc parçaları ve nsturalarla devrimcilere saldırmış ve çeşitli yerlerinden ağır şekilde y.ralamışlardı. 

"30 Kasım 1579 tarihinde de, müvekkilleriyle görüşmeye gelen avukat 
Halit Çelenk, Orhan Küreli, Hürriyet Alpat ve Gülten Akın Cankoçak 
MHP ve ÜGD'lilerin saldırısına uğramışlar ve çeşitli yerlerinden yaralanmışlardı. 

"Bu olaylar devrimcilerin ve avukatların can güvenliğinin olmadığını göstermektedir. Bu saldırıları şiddetle protesto ediyoruz ve Sıkıyönetim Komutanlığının saldırılara karşı tedbir almasını, cezaevindeki can güvenliğini sağlamasını, saldırganlar hakkında kovuşturma yapılmasını talepediyoruz." 


Mem-Der, yan ödemelerin 


tekrar verilmesini istedi 
ANKARA(ÖZEL) 
Memurlar Derneği 
(Mem-Der) Ankara Şubesi, dün bir açıklama yaparak, memurlara verilen iş riski, iş güçlüğü gibi yan ödemelerin tekrar verilmesini istedi. 
Mem-Der'in açıklamasında, ikiden fazla ikrami- ye alanların yan ödemelerinin kesildiği belirtilerek, "Hükümet memurlardan yana „olmak istiyorsa bu tür haksız eylemleri derhal durdurmalıdır" denildi. 
Mem-Der ayrıca, Ziraat Bankasında Başak Sigorta tarafından verilen sigorta primlerinin yalnızca üst kademe arasında değil, tüm banka çalışanları arasında eşit bir 


şekilde dağıtılmasını istedi. 


ODTÜ'de olaylar çıktı 


ANKARA (THA) 
Orta Doğu Teknik Universitesinde 2 Aralık 
1977 tarihinde bir kişinin 
ölümü ile sonuçlanan bombalı, silahlı saldırı olaylarının anma toplantısı sırasında olaylar çıktı. 
Jandarma birlikleri kampüsü çevirdiler. 

Anma toplantısı sırasında jandarma öğrencilere müdahale ederek dağılmalarını istedi. Bunun üzerine bazı öğrencilerle güvenlik kuvvetleri arasında tartışmalar oldu. 

Jandarma birlikleri daha sonra topluluğu dağıtmak için okulu çevirdiler. 


o 


Hastanede işkence 


Her gün hastane kapılarında beklerken çektiğimiz işkence değil, ağır yaralı arkadöğinı ameliyat için götürdüğü hastanede dört saat sreyle işkence gören bir vatandaşın hikayesi. 

İşkenceyi gören Yusuf Uçar. 

Görevi: Türkiye İşçi Köylü Partisi Maraş İl Yöneticisi. 

Memleketi: Maraş Pazarcık ilçesi Kımi köyü, 

Olay tarihi: 29 Kasım gecesi saat 0.30-4.30 arası, 

İşkence yapılan yer: Adana Numune Hastanesi karakolu. 

Yusuf Uçar, Pazarcık'ta evinde otururken, pencereden ateş açılması sonucu başından tabanca kurşunuyla ağır yaralanmış olan arkadaşı TİKP Pazarcık İlçe Yöneticisi Seyfi Kurtal'ı önce taksiyle Gaziantep Devk . Hastanesine götürür. Oradakiler müdahale edemeyeceklerini söyleyince, oradan yine taksi ile Adana Numune Hastanesine yetiştirir. 

Yaralının durmadan kan kaybetmesine rağ- 

, men, önce Yusuf Uçar'dan para isterler, Uçar, yakında evlenecektir. Üzerinde bulunan düğün parasının bir kısmını yatırır. Bundan sonra $- fi Kurtal, Beyin Cerrahide ameliyata —. r. 

Seyfi Kurtal ameliyata alınır, onu getiren Yusuf Uçor da ifade için hastanenin karakoluna götürülür, 

Anlatacağımız hikaye de orada cereyan eder. 

Yusuf Uçar Adana Numune Hastanesinin karakolunda tam dört saat dövülür, işkence götür. 

—Arkadaşını sen vurdun, sonra da hastaneye getirdin. 

—Sizin aranızdan ayrılmak istiyordu, aranız- da siyasi aynılık olduğu için vurdun, şimdi de inkar ediyorsun, kabul et. 

—Yusuf Uçar, bu saçmalığın kabulü için tam dört saat işkence görür. Dayak atarken iz bırakmamaya gayret ederler. 

i düğün parasına kafaları takılır: —Örgütün paraları değil mi ulan, kabul et, Cep defterinde yazılı olan hesaplara bakarlar: 

-Şifre değil mi bunlar ulan? Ne yazdın buraya? Bu şifreyi bize çözeceksin. 

“Maraş olaylarının değerdendirmesi" diye tuttuğu notları, yaptığı yorumları okuyup 20P-. 
larlar; 

—Sen kim oluyorsun da Maraş olaylarını değerlendirmeye kalkıyorsun? 

İşkence sırasında kimliklerini açığa vurmaktan da kaçınmazlar: 

—Durmadan arkadaşlarımızı öldürüyorsunuz. 
İstanbul'da yine ülkücü arkadaşlarımız öldü. 

Sorguyu yapanlar niyetlerini açıklarlar: 

—Yakında Ceyhan'a tayinim çıkacak. Sen benim başarımı gölgeleyemezsin. Bunları anlatacaksın, kabul edeceksin. 

Yusuf Uçar dört saat bu işkenceye göğüs gerer. Yaptıklarının kanunsuz olduğunu söyler, Pazarcık Emniyetinden olayı sormalarını ister. 

Sabaha karşı 4.30'da Pazarcık Emniyetinden telsiz emri gelir: "Yusuf Uçar'ın bir İN yok, serbest bırakın." Bu arada ameliyatı biten Seyfi Kurtal da kendine gelmiş, ifade vererek olayı anlatmıştır. 

Yusuf Uçar'ı bırakırken bile söylenmeye devam ederler: 

-O..... çocukları. Hem yaparsınız, hem inkar edersiniz. O namussuz da ölüm döşeğinde hâlâ inkar ediyor, Hadi çık git. 

Ertesi gün Seyfi Kurtal'ı vuran Apocu eşki- ya reislerinden İsmail Uğraş'ın yakalandığı haberi gazetelerde yer alır. 

"Suçu" yaralı arkadaşını hastaneye götürmek olan Yusuf Uçar ise, kulağı şişmiş, bacakları morarmış, kaburga kemikleri ezilmiş, zorlukla nefes alır halde gördüğü işkence olayı için Cumhuriyet Savcılığına başvurur. 

Yetkililere sesleniyoruz. 

Sağlık Bakanına, İçişleri Bakanına, Adana Sıkıyönetim Komutanlığına, Adana Valisine ve Emniyet Müdürüne... Belki haberi yoktur diye Numune Hastanesi Başhekimine. 

Yaralı arkadaşını Adana Numune Hastanesine ameliyata götüren Yusuf Uçar'a orada dört saat süreyle işkence yapılmıştır. 


ÖRSAN ÖYMEN 


«ilişki» 


Milliyet gazetesi köşe yazarı Örsan Öymen dünkü yazısında, Abdi İpekçi cinayetinin aydınlatılmasının, terörün bataklığına giden yola da ışik tutacağını belirterek, Ağca'nın ‘bağımsız terörist’ olduğuna başından beri inanmadıklarını, katilin Askeri Cezaevinden kaçırılışının da bireysel terörist iddiasının masal olduğunu ortaya çıkardığını kaydediyor. 

Örsan Öymen, önceki gün gazetemizin 8, sayfasında yayınlanan Ağca'nın evinde bulunmuş olan fotoğrafı da köşesine almış ve bununla ilgili olarak şunları söylüyor: 

“İşin ilginç yanı Aydınlık gazetesi bir başka noktayı da saptıyor. 

“Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca, 197'un nisan ayı sonunda,yani Abdi İpekçi'yi öldürdükten üç ay sonra elini kolunu sallaya sallaya Malatya'ya gidiyor ve Kışla Caddesinde Mecidiye hanın dördüncü katında bulunan 'MHP İl örgütü, MHP Gençlik Kolları ve ÜGD Merkezi olarak' kullanılan dairede seminer veriyor. 

Malatya'da MHP ve ÜGD'nin merkezleri aynı binada içiçe odalar halinde, Tıpkı MHP ile ÜGD'nin içiçeliği gibi, 

Bu içiçelik nedense MHP üst yöneticileri tarafından kabul edilmiyor. "Efendim, bizim bir organik bağımız yoktur." 

Öymen yazısına şöyle devam ediyor: 

“MHP Merkezi nasıl bir insan vücudun da-beyin denilen organsa, ÜGD merkezleri de aynı vücudun başka bir orga nıdır. Örneğin gençlik örgütüne eşgüdümlü bir koldur. Bu kolun ucundaki el eğer bir tabanca tutuyorsa bu tabanca da ateş alıyorsa MHP'nin hiç de rastlantıya benzemeyen bu eylemlerden kendisini soyutlaması komik olur. 

“Tıpkı dün Ankara'da Küçük Kurultayda konuşan Başbuğ Türkeş'in MHP bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiç bir cinayet ve yasa dışı eyleme katılma yacaktır' deyişi gibi. 

“Oysa partinin bundan önce Karıştığı yasa dışı eylemler bir değil beş değildir." 

Öymen yazısını, MHP'nin karıştığı eylemlerden ve yasa dışı faaliyetlerden örnekler vererek şöyle bitiriyor: 

“Tüm bu gerçekler, demeçlerle,basın toplantılarıyla, kürsü söylevleriyle ve tekzip yazılarıyla silinemez. 

“Hele kan lekeleri 

“Silinse bile kolay çıkmaz.” 


ma Y N EE 


Güm iii 


3 Aralık 1979 


Türkiye'nin turizm sorunlarını 


irdeleyecek bir program: 


"TURİZM REHBERİ” 


Ankara Televizyonu tarafından ülkemizin turizm sorunlarını ele alan “Turizm Rehberi" adl; programın hazırlıkları sürüyor. Ankara Televizyonu Eğitim Şubesi yapımcılarından Erol Mutlu'nun hazırladığı programın çekimine önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. 


Turizm Rehberi adlı programın yapımcısı Erol Mutlu,konunun ekonomik işlevinin önemi Üzerinde durduklarını, bu anlamda kamuoyu oluşturma ve s0- ruları tartışma amacı güttüklerini belirtti. 

Erol Mutlu Şunları söyledi: 


Salon: Anadolu Spor Sitesi, Hakemler: Afif Kayalı xx, Me-Tih Erdem xx... 

EFES PİLSEN: Doğan (22) 


“Bir Ceza Avukatı'nın Anıları"'nın önceki çekim çalışmalarından bir görünüm. 


"Turizm dışa yönelik 


Atatürk'ün Şişli'deki evi. 


Atatürk evleri ve 
| 
i 


müzeleri tanıtılacak 


Ankara Üelevizyonu Kültür Şubesi yapımcılarından Süleyman Seylan ve yönetmen Orhan Duru, Atatürk'ün 100' ncü doğum yıldönümüne armağan olarak hazırlamayı düşündükleri “Atatürk Evleri ve Müzeleri” adlı programın çalışmalarına başladılar. 


Süleyman Seylan haşırlıkları başlayan programda Türkiye'nin 19 ilinde ve Selanik'te bulunan Atctürk'ün evlerini ve müzelerini halka tanıtacaklarını söyledi. Seylan, Atatürk'ü yaşadığı evlerle çalışmaları arasında bir bağlantı kurarak yansıtma- ya çaba göstereceklerini de belirtti. 


Süleyman Seylan böyle bir programın amacının ise, Atatürk'ün bugün müze olarak düzenlenen evlerinin gezilip görülmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Yapımcı Seylan, bu çabanın dolaylı da olsa Atatürk sevgisini canlı tutmayı amaçladığını sözlerine ekledi. 


öğrenildiğine göre 8 bölümden oluşacak program haftada bir ekrana gelecek. 


Vde b 
GE 


19.30 MERHABA: Programda iki ayrı konu var. Birinci bölümde, yumurta, tavuk ve yem sorunları,ikinci bölümde, * Zirai Mücadele ilaçlarının güvenli bir şekilde kullanılması ele alınıyor. "Köy Avukatı"'nda "Anayasa Mahkemesi" konu ediliyor. 

21.550 TV'DE TÜRK SİNEMASI Yönetmeliğini Zeki Ökten'in yaptığı “Ne Umduk Ne Bulduk" adlı filmde, Aytaç Arman, Gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit başroileri paylaşıyorlar. 


19,30 TURK HALK MüZİGI: Nazan Balkırtan ve Metin Aşıroğlu programın sanatçıları. 

19.50 HALKIN DİLİNDEN TE-LİNDEN: Dizinin dördüncü bölümünde, aşıklarımızın kınama, yerme 


liyor. 


olması koşuluyla ülkelerin dış ticaretlerinde kimi zaman çoğu dış satım ürününden daha fazla parasal girdi sağlayan bir olgu.İspanya ve İtalya örnekleri ortada. Ancak turizmin bu anlamda ekonomik işlevi olabilmesi için, -nasıl bir fabrika üretime geçmeden önce belli yatırımlar gerektiriyorsa- turizm alanında da belli yatırımların yapılma sı, kısaca turizm endüstrisinin alt yapısının sağlam biçimde kurulması gereklidir. 

"Bu alt yapının oluşturulması, ülkedeki turizm potansiyelinin gerçekçi biçimde saptanmasını, belli uygulamaya yönelik planlar yapılmasını ve bunun yanı sıra halkın turiz mciliğe kültürel ve eğitsel olarak yönlendirilmesini gerektirir." 


Programın doğrudan doğruya olmasa bile.konu- ya ilişkin kamuoyu oluşturma ve sorunların tartışılmasını sağlama gibi bir işlevi yüklenebileceğini kaydeden Erol Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: 


“Turizm Rehberi programında Türkiye'nin sosyo -ekonomik yapısı bağlamında turizm olgusunun sorunları ve işlevi olabildiğince gerçekçi bir biçimde tartışılacaktır. Programın amacı, kaba bir gözlemle bile saptanabilen Türkiye' nin turistik potansiyelinin niçin çok düşük düzeyde değerlendirildiği ve potansiyelin en verimli biçimde değerlendirilebilmesi için neler yapılabileceği konularını tartışmaktır. Bunun yanı sıra programda yer alacak yörelerdeki turistik ve tarihi-kültürel değerlere halkın sahip çıkması ve bunların nice önemli varlıklar olduğunun bilincine varması için yönlendirici bir çaba amaçlanmıştır." 


21.20 ÇALIŞMA DÜNYASI lum çalışanlar açısından 1979 yılına genel bir bakıştan sonra bu yılın işçi işveren ilişkileri, işçiler ve işgi-işveren sendikaları tarafından değerlendiri-Programa konuk olarak, Fehmi Işıklar (DİSK 
Sadık Şide (Türk İş Genel Sekreteri), Rafet İbrahimoğlu (TİSK Genel Sekreteri) katılıyorlar. 

21.45 
menliğini Anatole Litvak'ın yaptığı “Anastasia” 
Ingrid Bergman, Yull Bryner, Helen Heyes ve Akim Tamiroff'un paylaştıkları filmde, Rus Çari 2.Nikola'nın küçük kızı Anastasia olduğunu söyleyen bir kadının Paris'e gelmesiyle gelişen olaylar konu ediliyor 


Genel Sekreteri), 


TVDE SİNEMA: Yönet- 


adlı film yayınlanacak. 


ve taşmala şiirleri ekrana getiriliyor. 
Programı İlhan Başgöz sunuyor. Şiirleri Gülgün Kutlu ve Sadrettin Kılıç okuyorlar. 

21.20 EKONOMİ: Hayvansal ürün potansiyelimizin ödemeler dengesi açığını kapatmada nasıl etken bir araç olarak kullanılabileceği ve düzeyi ele 


alınacak. 


19.05 HANSEL İLE GRETEL Çocuk operası olarak hazırlanan oyunun ikinci bölümünde, Hansel ve Gretel ormandaki cadının eline düşerler. 
Çok zor günlerden sonra Gretel cadıfırına atar ve kurtulurlar 

20.00 YAŞAYAN EDEBİYAT-ÇILAR: Günümüz ozan ve yazarların- dan Hasan İzzettin Dinamo tanıtılıyor. 1909 Akçaabat doğumlu olan Dinamo, yaşamının en ilginç yıllarını ve sanat yaşamının dönüm noktasını teşkil eden Kutsal İsyan-Kutsal Barış dizisinin oluşumunu Doğan Hızlan ile yaptığı söyleşide anlatıyor. 

š Eği 


H.İzzettin Dinamo. 

21.20 KÖKLER: Sürekli filmin sekizinci bölümünmde Kunta-Kinte' nin kızı yeni satıldığı Tom Moore'ur çiftliğinde çocuğunu doğurur. 


19.10 KAPTAN ONEDİN 

1955 TAŞ DEVRİ: Çizgi dizinin 
dördüncü bölümünde Fred Çakmaktaş ve Barney uyanık bir yönetmenin çektiği filmde farkında olmadan rol alırlar. 

20.20 ENERJİNİN FATURASI: Konutlarda ısı veriminin yükseltilmesi konusunda gerek kaloriferlerin gerekse sobaların yakılmasında dikkat edilecek noktalar dile getiri 

21.20 İBİŞ'İN RÜYASI: D “Derin Sularda" adlı dördüncü bölümünde, Nahit, Nuran tiyatrosunda tuluatlara başlayarak oyunlarını sürdürür. Oyunlar halk tarafından çok tutulur. Zaman zaman evde kıskançlık nedeniyle karısı Vedia ile tartışmaktadır. Sonunda Nahit Vedia'dan ayrılmak zorunda kalır. 


12.05 TATİL SINEMASI: Başrollerini Tony Curtis ve Dean Martin'in paylaştıkları “Kimdi O Kadın" adlı filmde kıskanç karısını kandırmaya çalışan bir adamın başından geçen ilginç olaylar anlatılıyor. Filmin yönetmeni George Sidney 

19.15 MERCAN ORMANLARI: Sürekli filmin "Kalıntılar" adlı son bölümünde, batık gemiler incelenior. 

21.20 ANNA KARENİNA (8): Anna ile Vronski İtalya'dan Moskova'ya dönerler. Rus yüksek sosyetesi Anna'ya çok kötü davranır. Eski dostları tarafından terkedilen Anna bunalıma girer, Bu arada Kity ile Levin evlenirler. 

22.05 SANAT DÜNYASI :Çeşitli kentlerimizde açılmış ve açılacak olan plastik sanatlar, fotoğraf sergileri ile, senfoni orkestrası konserlerinden kısa görüntüler veriliyor. 


1980 yayın döneminde 
izleyeceğimiz bazı yerli diziler belli oldu 


Ankara Televizyonu Kültür Şubesinin 
1980 yılı içinde yayına sokacağı program. 
ların bazıları belli oldu. Yayınlanması düşünülen programlardan bir bölümü denetimden geçti. 


1980 yılında Kültür Şubesi yapımları 
arasında yer alan programlardan bazıları şöyle: 

ÖDÜLLER: Edebiyat ödüllerini konu alan dizi 4 bölümden oluşuyor. 

YAŞAYAN EDEBİYATÇILAR: Turgut Masatçı tarafından hazırlanan ve gelecek yıllarda 
da sürmesi düşünülen program yine 15 
günde bir yayınlanacak. 

TÜRK BAŞKENTLERİ: Recep Bidi'nin hazırladığı program 7 bölüm olarak düzenlendi. Program Selçuklu ve Osmanlı başkentlerini konu ediyor. 

KIBRIS'TA TÜRK ESERLERİ: Süleyman Sedat tarafından hazırlanan ve haftada bir ekrana gelecek olan program 9 bölüm olarak yayına girecek. 

SANAT DÜNYASI: Yine her pazar izleyeceğimiz sanat dünyası önümüzdeki yılda sanat konularını daha derinlemesine inceleyecek. 

DİLİMİZ TÜRKÇE: Devam edecek bölümlerini yaz aylarında izleyeceğiz. 

MÜZECİLİK: Günümüz müzeciliğini konu eden 2 bölümlük program yayına hazır. 

SANAT VE İNSAN: Program ayda bir yayına girecek. 


HİCİV: önümüzdeki günlerde başlayarak 1980 yılında bitecek 12 bölümlük dizinin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 

BİR CEZA AVUKATININ ANILAR Önümüzdeki yıl izleyeceğimz dizinin 4 bö mü hazırlandı. 

ATATÜRK EVLERİ VE MÜZELERİ: Atatürk'ün yaşadığı evleri ve bugün müze haline gelmiş olan yerleri konu ediyor. 
Program 8 bölüm olarak çekiliyor. um“: 

Ayrca Kültür Şubesi yapımcılarından Yurdakul Kabasakal tarafından hazırlanan ve Hakkari televizyonunun açılışında gösterilmesi düşünülen HAKKARİ adlı program 
1980 Mayısında ekrana gelecek. 


Belki Yarın Anlarlar adlı çocuk filminin çekimi tamamlandı 


Ankara Televizyonu Tiyatro Şubesi ya gam Dinçer Sezgin ile Yönetmen uncer Baytok'un birlikte hazırladıkları BELKİ YARIN ANLARLAR adlı yapımın çekim çalışmaları tamamlandı. 


Yazar Demirtaş öyküsünden Dinçer gin'in ösenaryolaştırdığı "Belki Yarın Aniarların muziğini Atilla Özdemiroğlu gerçekleştirdi 


Erdal Özyağcılar, Arsen Gürzap, Güler Ökten, Savaş Dinçel ve Fehmi Aslan da oyuncu olarak görev aldılar. 


Ceyhun'un aynı 


Yapımcı Dinçer Sezgin bir çocuk. öyküsü olan 'Belki Yarın Anlarlar'ı televizyona uyarlama çabalarının nedenini şöyle anlatıyor: 

“Çocuk yarının simgesidir, yarın Çocukların olacaktır. Bu nedenle çocuk kavramı üzerine gitmenin ve bu konuyu işlemenin iyi olacağını düşündük. Bu amaçla filme başladık." 


W 


Dinçer n filmin konusunu ise 


şöyle özetledi: 


n 


“Bir çocuk okula gideceği bir sabah babasından, öğretmenin getirmesini söylediği bazı ihtiyaçları için para ister. Baba, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan küçük bir devlet memurudur. Çocuğa istediği parayj veremez. Çocuk bunun üzerine okula gitmeyip deniz kıyısına iner. 
Buradaki doğal güzelliklerle üzüntüsünü unutur. Çoşkuyla oyuna dalar. Bu sırada suyun içinde ışıklı bir cisim görür Sürekli olarak ışık veren bu cismi alıp eve gider. Okulda da bunu öğretmenine gösterir. Öğretmen ise ders başladıktan sonra sınıfa gelen öğrencisini azarlar, onu tokatlar. Cisimle ilgilenmez. Çocuk evinde de ilgi göremez. Bulduğu cismi tekrar denize atmaya karar verir. Ancak okul arkadaşı 'Işığı ben de gördüm' diyerek çocuğu teselli eder Anlaşılmış olmaktan son derece mutluluk duyan çocuğa büyüklerin kendisini anlayamadığını ışığı o göremediklerini | söyler. 
e belki yarın anlayabileceklerini söyer. 


mam 


” Çevremiz ve Biz” programının çekimi sürüyor 


“Çevremiz ve Biz" adlı programın çalışmalari devam ediyor. Programı Ankara Televizyonu Eğitim 'Şubesi yapımcılarından Nursen Türkkan hazırlıyor. 

1980 yılı Ocak ayında ekrana gelmesi 
beklenen programda insanın doğal ve kültürel çevresi inceleniyor. İnsan-doğa, insankültür çevresi ilişkisi araştırılarak, insanın bu çevreler üzerindeki olumsuz yıkımı ve bu yıkımın çevrede ve canlılarda yarattığı etkiler ele alınıyor. 

Programda, endüstrinin yarattığı hava, deniz ve toprak kirliliği gibi konularla hızlı ve düzensiz kentleşmenin oluşturduğu s50- runlar tek tek ele alınarak irdeleniyor. 


1-0 


Dün. Fenerbahçe yine beklenen futboldan uzaktı. Eskişehirspor'un deplasmanlarda başarılı olmadığını belirtmiştik. 
Ancak, dün Eskişehir derli-toplu ve güzel bir oyun sergiledi. Fırsatlar- dan yararlanmayı becerebilselerdi, sonuç hiç de böyle olmazdı... 

7. dakikada beklenmeyen bir anda İsmail'in hatası sonucu doğan pozisyonda top B. Mehmet'e geldi. Tecrübeli B Mehmet'in plasesi Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 

11. dakikada Adem'in yine bir hatası sonucu Eskişehirspor'un kazandığı ceza atışı sonuçsuz kaldı. 

İlk yarıda gol atan Fe nerbahçe,futbol oynayan Eskişehirspor oldu. 

İkinci yarıda Fenerbahçe ilk yarıdaki sönük futbolunu devam ettirdi 
Bu yarıda Fenerbahçe, adeta tek gole razı bir görünüm içindeydi. Eskişehirspor. ise beraberlik çabalarını dahada sartırdı. Ancak, forvet eleman- 


larının şut yüzdesinin çok düşük olması sonucu etkilemedi. Fenerbahçe 


nin bu yarıda kazandığı birkaç gollük pozisyonu Raşit ve Şevki cömertçe harcadı 


İstanbul gür görünüş... 


Eskişehirspor'un bir atağı 


Fenerbahçe 


pe ML 


5 


eşvik müsabakalarından bir (Fotoğraf: AYDINLIK) 


öreko-Romen'de 
10 sikletin 7'sinİ 


HAKEMLER: Sadık Deda xx, Naci Bilgin xx Baki Özcan xx, 
FENERBAHÇE: Adem xx, Coşkun xx, Cem xx, Erol xxx, Alpaslan xxx, Zafer xx, (Şevki xx) Selçuk xx, Önder xx, Raşit xx, Yaşar xx, B. Mehmet xx, ESKİŞEHİRSPOR: Çetin, xxx, Seli xx, Tayfun xxx, Bilal xx, İsmail xx, Eürban xxx, Ali İhsan xx, Serdar xx, Metipsix, Hüdai 


rai Musa Sezér- 
Lider amacına ulaştı: 0-0 


HAKEMLER: Halit Tankut xx, Coşkun Gözalan xx, Recep Öztürk xx. 

DİYARBAKIRSPOR: Ahmet xx, Sedat x, Turan x, Ergün x, Oktay x, Ayhan xx, Reşit x, Recai xx, İhsan xx, B. Mustafa x, Hüseyin x. 

TRABZONSPOR: Şenol xx, Turgay xx, Arif xx, Hüsnü xx, Mustafa xx, Serdar xx, Güngör xx, Yaşar xx, Galip xxx, Tuncay x, İskender xxx. 


Lider, bir puan için çıktığı Diyarbakırspor deplasmanında başabaş bir futbol ortaya koyarak, hu amacını gerçekleştirdi. 

Futbol kalitesinin düşük olduğu karşılaşma: 

zamanla sertleşti. Nitekim karşılaşmanın 23. 
dakikasında rakibine sert giren Tuncay'ı hakem oyundan attı. 

Tuncay'ın sahayı terk etmesi sonucu başlayan karşılaşmanın geri kalan dakikalarında s0- nuç değişmedi. Maç başladığı gibi son buldu 


; Beşiktaş: 
Göztepe:1 


HAKEMLER: Nihat Özbirgül XX, Orhan Ergün x, Uahıt Akalın x. 

GÖZTEPE: Ercan x, Erhan X İsmail x, Kenan x, Halim x, Kazım xx, İbrahim x, (Bülent x), Fuji Mehmet x, Doğan xx, Sadullah xx, İrfan x. 

BEŞİKTAŞ: Mustafa x, Kemal Batmaz x, Ömer x, Samet x, Süleyman xx, Ziya x, Mehmet Ekşi x, (Ali Çoban xx), Kemal Kılıç x, Necdet x, Bora xx, Akif 


X: 


Mustafa Toprağın 


90 dakika boyunca hakem Nihat Özbirgül'ün 7 sarı bir de kırmızı kart gösterdiği karşılaşma- da hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Nitekim Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında 1-0 


 Demirsporlu güreşçiler kazandı 


1-2 Aralıkta Eyüp'de yapılan 


68 kilo: Enis Çakıroğlu (Demir Spor) 
74 kilo: Osman Doğan (İst. Güreş). 
82 kilo: Sedat Türüt (İETT) 

90 kilo: Kemal Korucu (Demir Spor) 
100 kilo: Kamil Korucu (Demir Spor) 
Ağır: Polat Aydın (Demir Spor) 


Yunanistan'da futbolcular genel greve gitti 


ATİNA 

Yunanistan ikinci liginde yer alan takımlar hükümetin parasal yardımlarını yetersiz bularak dün greve gitti. Yapılan yardımların artırılmasını isteyen 40 kulüp,dün oynamaları gereken maçla- 


"a çıkmadılar Barcelona (İspanya), x Koraç Kupasındaki Gözlemciler grevin Rietti (Italya), takımları oetkileyece“ini 


fade ettiler 


Her iki takımımız da final maçları ocak. V 


öne geçti. Bu dakikada Akif'in kornerden gelen topuna şık bir kafa vuran Bora durumu 1-0 yap- 


t 17. dakikada Ibrahim'in sert şutu direkten dönerken 23. 
Akif Kökçe dakikada Göztepe beraberliğe ulaştı. Bu dakikada gelişen bir 


L 1 Göztepe atağında Kemal Batgreko-romen güreşler dün sona erdi. Ki- | mas topu E N lolarında dereceye giren sporculara Beden Özbirgül penaltiya hükmetti Terbiyesi Bölge Müdürlüğü tarafından ma- Atışı yapan Sadullah yumu dalyaları ve ildi. Alınan sonuçlar şöyle: Lly i, EA 

z E e e por) Göztepe'nin beraberlik ` go- 

52 kilo: Ahmet Bayraktar (İETT) lüyle birlikte oyun sertleşti. 3: 
3 m kilo: Özkan Eminoğlu (Demir dakikadan itibaren hakem Be- 
Spor RO AE EM GE ” 

e Ea a i > şiktaş'tan Necdet'e, Göztepe den ei kilo: Hamdi Sancaklı (Demir Erhan, Doğan, Halim, Kenan, İb- a ) 


rahim ve Beşiktaş'tan Akif ile Ali Çoban'a sari kart gösterdi. 
dakikasında daha önce sarı kart gören Erhan, 


Karşılaşmanın 71. 


oyun dışı kaldı. 
© DiĞER SONUÇLAR © 


Ad. Demirspor 1-Zonguldakspor 1 

G.Antepspor 1 Orduspor 1 

Kayserispor 0-Altay 0 

Bursaspor 0-G. Saray 0 

Rizespor 1-Adanaspor O 


Avrupa Kupa Galipleri Kupası final grupları b dele edecek olan Eczacıbaşı güçlü rakiplerle eşleş Emerson Varesse (İtalya), Jad temsilcimiz Tofaş-Sas'ır. rakipleri ise şöyle: Arrigon Badalonya (İspanya), Olimpiakos (Yunanistan). 
e şubat aylarında oynayacaklar. 


Juventus 


Dünkü, maçtan bir ikili mücadele. . - 


2 


TA A ETİ 


XXXX, 


xxxx,Cengiz(11) xxx, Necdet 1720) “xxx, Ömürden (6) «xx, Barış xx... 

BEŞİKTAŞ: Harşit (15) xxx, Erman (22) xxxx, Mustafa (13) xxx, Abdullah (16) xx, Vedat (4) x, Ahmet x, Mehmet(8) xxx, Battal xx, Aydemir x. . . 


oyunu koparma! 


Aytek (4)xx, Mehmet23) 


Sedat Üreten 


Haftanın önemli maçı, güvenlik kuvvetleri- nin yerinde önlemleri sonucu olaysız geçti ve Efes Pilsen Beşiktaş'ı 86-78 yendi. 

Karşılaşmaya Erman'ı sağ forvete koyarak başlayan Beşiktaş, seyirciyi de arkasına alarak k amacındaydı ama istediği ol- 


madı. Oyunun başında her iki takım da yarı saha adam adama savunmayı tercih etti. 10. da- _ 


Cengiz'in (8) Ribauntunu Beşiktaşlı Abdullah (12) izliyor. 
(Fotoğraf: AYDINLIK) 


m ma a a a A A on 


la durdurmaya çalışıyor. 


Altınyurtlu Barhan'ın smaçını Karşıyakalı Şükrü Biok- 


kikaya 17-17 berabere girdiler. 

Bunun üzerine Beşiktaş Erman'ı garda alarak oyunu hareketlendirmek istedi. Savunmadaki etkinliklerini artırmak için her iki takım da 
16. dakikada tam saha baskıh savunmaya döndü. Buna pota altındaki etkinliğini de ekleyen Efes Pilsen, 18. dakikada 37-31 öne geçti ve devreyi 45-35 önde kapatarak ikinci yarı için 10 sayilık bir avantaj sağladı. 

İkinci yarıda Beşiktaş'ın uzak şutlarındaki isabetsizlik, hücumlardan boş dönme lerine neden oluyordu. Erman'ın çabaları farkın açılmasını önlemekten öteye gidemiyordu. Efes Pilsen, Doğan ve Mehmet ile oyunun gidişini lehine tutarken Beşiktaş'tan 34. dakikada Abdullah, 36. dakikada da Erman 5 faulle oyun dışı kaldılar. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabaları sonuç vermedi ve Efes Pilsen karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı. 


(Fotoğraf AYDINLIK) 


Altınyurt, Karşıyaka” ya 


3-2 yenildi 


Salon: Anadolu Spor Sitesi, 

Hakemler: Atilla Bostancıoğlu x, Ahmet Keten xXx... 

ALTINYURT: Eşref xxx, 
Kenan xxx, ' em xx, M.Çakmak xxx, Ertan xxx, Barnan xxx, M. Ali xxx, Ünsal XXX, İhsan xxx, Saygın XXX... 

KARŞIYAKA: Şükrü xxxx, Nizam xxx, Müfit Xxx, Raif xxxx, Antoni xxx, Ayhan xxx, Erol xxx, Niyazi 
Ke 

Setler: 11/15, 15/11, 2/ 
15, 15/8, 13/15). 


.000 m. Yıldız erkekler yarışın- 


dan bir görünüş... 


Eczacıbaşı ve Tofaş SAS'ın rakipleri belli oldu 


elirlendi. A grubunda mücati. Eczacıbaşı'nın grubunda ar (Yugoslavya). 


MÜNİH\ 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Maçın ilk dört setinde takimlar üstünlük sağlayamadılar ve beraberliği bozamadılar: 2-2, Ancak son sete gelindiğinde büyük bir mücadele ortaya koydular. Setin başında üstünlük kuran Altınyurt durumu 9-0 lehine çevirdi. Ama ilerleyen dakikalarda skoru artıramadı ve savunmada açıklar vermeye basladı. Karşıyaka Şükrü ve Müfit'in oyunu ile durumu yavaş yavaş düzeltti ve 10- 
10 beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda Altınyurt" un takım oyunu bozulunca bu kez Karşıyaka üstünlüğü eline aldi ve öne geçerek seti 15/13, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. 


DİGER SONUÇLAR 


Diğer sonuçlar: 


Eczacıbaşı —0. Renault: 


3-1 


S.S.K. Taçspor: 3-1 
B DSİ Spor — Galatasaray: 
G. Sanayi - Muhafızgücü: Salon zemininin hozulduğu nedeni ile tatil edildi. 


ilçeler Kros 
Birinciliği yapıld 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü, ile Atletizm Ajanlığı tarafından düzen lenen İlçeler Kros Birinciliği dün yapıldı. 

Şişli, Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki orta dereceli okullardan çok sayıda atletin katıldığı yarışlarda, ilk dereceleri 


paylaşan atletler şöyle belirlendi. 
1000 Metre Yıldız 


Kızlar: 1. Gülçiçek Yurt sever ( Y. Levent) 

2000 Metre Yıldız Er 
kekler: Abdulkadir Çoban oğlu (Yapı Meslek Lisesi) 

4000 Metre Genç Erkekler: Engin Çelik (Yapı Meslek Lisesi) 


mL imei mein ei 


Ağca'nın kaçışına... 


(Baştarafı 1. sayfada) mekten sanık M.Ali Ağ- 


ahade edilen istical, ön üküm, ima ve müphem 


GR 


Papa II. Jean Paul'un 


Ge 


TKP, savaş... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


yerleşmesine, polis devletinin kurulmasına, fa~ 


4 milyon liraya... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


nısira okurlarımız Murat 
131 marka 1979 model 


kampanyamıza ayrı bir renk kattı. İşçiler, esnaflar, yaşlı analar, küçük 


ca'nın Kartal Askeri Ce- ifadeler sadece devletin a n ` .. çocuklar AYDINLIK 
y ef r ek! Fi şist MHP'nin erke daha sıfır kilometrede bir >. : 7 
zaevinden: kaçışı ile ilgili “emrinde Atatürk ten al arkasından yaklaşmasına * yardımcı araba ve Ayvalık, Anka- Güzel pa sl 


olarak Sıkıyönetim Savcılığınca sürdürülen adli soruşturmanın ve bizzat Komutanlıkça (yapılan idari inceleme ve dene: timin ön bulgularına gö- 


dığı ilhamla büyük milletine karşı borçlu olduğu vazife şuur ve heyecanı içinde bir yıldan beri tam bir tarafsızlık la İstanbul'da imkanları 


(Baştarafı 2. sayfada) Birden aklıma Ümit Erdal gedi. Asayiş masasına atanalı zaten 


çılgınca bir 


.. Ve sokak: 


coşkuyla karşılamıştı. 


O bir kurtarıcıydı. O bir ulusun direnmesinin bir sembolüydü. Onu Türk halkı kendisine maletmişti. 


olmak demektir. Gene 
CHP başlarının belirttiklerine göre, CHP bu tutumuyla, AP'nin MHP ile ilişkilerini etkiliyormuş 


yolcusu 


(Baştarafı 1. sayfada! 


Türkeş'in konuşmasını tersine çevirir- 


ra ve İstanbul'da 5 arsa ile kampanyamıza katıldılar. 


Kampanyamıza okur- 


Oyunlar oynandı. 200 
kişinin katıldığı, Türkiye İşçi Köylü Partisi Beyoğlu İlçesinin düzenlediği toplantıda 100 bin lira- 


ee Glee ü aklımdan çıkmıyor ki . ö CHP AP'nin dizgini mi?" | mi DİP re olayın şekli şöyledir: ölçüsünde huzur ve gü- 3 Ani A ae sek şöyle oluyor: arımızın gösterdiği ilgi dan fazla destek sağlandı. 
A— Gazetelerimizde ovenliği sağlamak için ta, otobüslerden indirilip asistanlar laç rea Arara ilgiyle "Biz gayrı meşru yolun yolcusuyuz. har degen gin artıyor. Bu toplantıda daha önce de değerlendirildiği gibi gayret sarfeden güvenlik tokatlanmaya başlandı. Bir tane- arşılandı. i bir semboldü. MHP, Türk'ü Türk'e, Müslümanı Müslüma- ekmeği ienas kampan: AP'li olduğunu ve gazete-M.Ali Ağca kaçmamış, kuvvetlerini en azından sinin mektubunu, feryadını bir gaze- Papa'ya gelince, Türk halkına 3 idir. MHP'nin bugü T s . y gelen desi - mizi yeni izlemeye başkaçırılmıştır. muzdarip edeceği göz- ted. okudum. Hangisinde anımsa- Papa ne yazar? tia kırdırtan tir partidir: Ei aş uran uneş in 385.Ł05 pira en son  Jadığını söyleyen 45 yaş-B= Kagmima, Agea Önünde abulmaldır. | yorum. Türkiyeye gelmesi Patrikle bu- iali bn dienn pk dume B Orp Başkanvekili deat eken pl gi yı kaçırmak mecburiyeti 3— Olaya adı karışan- Yeni ` ak b l emir O ERN è yüzlerce cinayete ve kanlı olaya karışmış- V p $ I -431.449 hrayı duygularını şöyle ifade ile karşı karşıya bulu: lardan suçlu görülecekle a niden mi yaşayacağız AZE Da AŞIK EE AŞ İNN ray tır. Bundan sonra da karışacaktır." d iğ Kozu büldü. ediyordu: "Böyle bir nan kimseler tarafından rin rütbe ve görevleri ne zı günleri? İçim cız etti birden. Gel (o damadının. iş için gelen konuk gibi, | Bu konuşmalardan hangisi gerçeklere N a aylığı kesinleşti havayı başka hiç bir yer- 


menfaat karşılığı elde edilen birkaç cezaevi gö- 


olursa olsun sıkıyönetim adli mercilerince yasaların tayin ettiği hudutlar 


gönül dönelim, sayın Barlas'ın dave- 


tine. 


evin reisini de selamlaması doğaldı. 


O kadar ve bu kadar. 


ANKARA (ÖZEL) 
Kasımdan beri süren CHP Millet 


\ daha uygundur? Araştırıp görelim: N N Gözünü kırpmadan adam öldüren Veli 


Kampanyamız başladığından bu yana gazetemiz merkezine gelen 


de bulamadım”. Bir işçi ise şunları söylüyordu: 
"Ben buraya arkadaşımın 


“revlisinin yataklık ve m A 5 x AN 3 
Bakan gulümserdi. Ilımlıydı. Kimse kafacağızında yüksek po- , rarlliz eriierseldiği 1G 


yardımı ile tahakkuk etmiştir. 

ÇRM.Ali Ağca'nın bu görevliler tarafından, kilitli ve nöbetçili ardarda dört kapıdan hissettirilmeden geçirilip, cezaevi sınırları dışına çıkartılması ise cezaevinin güvenliği yö- 

' nünden genel ve talimatlarla tesis edilmiş bulu 

a kontrol hizmetini yürütecek ve sistemi uygulayacak rütbeli personelin görevlerini «ifada gösterdikleri anlaşılan gaflet. 
ihmal ve itaatsizlik sonucu mümkün olabilmiştir 

"2— Olayla ilgili olarak soruşturmalar her türlü ihtimal gözönünde bulundurularak yürütülmekte ve olayın aydınlığa çıkarılması için çeşitli əperasyonlara devam edil mektedir. 

“Olayın meydana geliş şekli fevkalade üzücüdür ve Komutanlık için bir ızdırap mevzuu olmuştur. Keza olay pek çok düşündürücüdür. Ancak bu düşünce tüm milletçe ve resmi, özel tüm milli organlarca paylaşılmalıdır. 

"Aynca, silahlı kuvvetler insan kaynağının milli, sosyal yapımızın bir bölümünden oluştuğu da gözönünde bulundurulmalıdır. : 

"Değerli basınımızın sıkıyönetim hizmetleri ve uygulamaları üzerindeki ikaz ve hatta tenkitlerini teşekkürle karşıladığımız bir gerçektir. Ancak M.Ali Ağca'nın kaçırılış olayı üzerindeki yayın ve yorumlarda mii- 


19.00 HABERLER 
19,05 HARUN 


19.30 SPOR 
20.30 HABERLER 


sı yaşamaya başlar. Ru kar. Ancak çok zengin 


22.30 GÖZLEM 
23. 00 HABERLER 


TRT ! 


05.00 Açılış Program ve 
Kisa Haberler 

05/05 Türküler Şarkılar ve Oyun Havaları 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

10.01 Arkası Yarın 

11.05 Okul Radyosu 


TELEVİZYON 


Dizinin bugün yayınlanacak olan 2. bölümünde, cebindeki parasını kaptıran Harun'u yapayalnız otogarda dolaşırken inzibatlar görür, Korkar ve kaçar. Kore Anıtının önünde rahatlar, kendine güveni gelir, Köyünü anımsar. Akşam olur, ancak Harun'un gidecek yeri yoktur. 


21.15 YUKARIDAKILER AŞAĞIDAKİLER 


Dizinin bugün yayınlanacak 24. 
borsa işlerine merak salan Elizabeth, kendisine yardımcı olan Bay Karekin'le bir gönül macera- 


Elizabeth'in kalbine girmeyi başarır. 


22.00 TÜRK HAFIF MOZIĞI 


Programda yine konut sorunu işlenecek 


içinde en şiddetli şekilde cezalandırılacakların- dan ve bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de sıkıyönetim icraatının milletimizin gözü önünde cereyan edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır." 


EMEKLİ MARDİN 
VALİSİ 
VE GÜVENLİK 

UZMANI ERGUN 
AKDENİZ'İN GÖRÜŞÜ 

Emekli Mardin Valisi ve güvenlik uzmanı Ergun Gökdeniz, Mehmet 
Ali Ağca'nın Papa'yı öldüreceğini söylemesini bir saptırma olarak gördüğünü belirterek, "Ağca, kendi başına buyruk bir adam izlenimi yaratmak istiyor" dedi 

Anarşinin o önlenmesi konusunda ise Gökdeniz şunları söyledi: "Alınan önlemler hep yüzeyde kalmakta, yeni yasalar çıkarılmakta, özgürlükler kısıtlanmakta ve yokolduğu sanılan yetkiler tekrar verilmekte, biçimsel uygulamalarla gün geçirilmektedir."' 

Öte yandan M.Ali Ağ-; 
za'yı Oo yakalamak için. 
yapılan aramalar sırasında 41 kişinin gözaltina alındığı ve ayrıca tabanca ve mermi ele geçirildiği açıklandı. 


KAYIP — Nüfus Hüviyet Cüzdanımı Kaybetim Geçersizdir. z 
Nilüfer OCAK 


bölümünde 


duruma ailesi karşı çi- bir adam olan Karekin 


18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
21.02 Türküler Geçidi 
21.40 Şarkılar 

22.002 TBMM Saati 
22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 


Öyle grev nöbetçisi gibi kapıda dikilmedi. Davetlilerine karıştı. 
* * * 


Gazetelerde ertesi sabah okudum: Yabancı gazeteciler, televizyoncular, ajanscılar bizim halkın, Papa'ya karşı ilgisizliğine şaşmışlar. 

Ne kolay da şaşıyor hazretler! 
Bizim halk, General de Gaulle'ü, 


MHP... 


litikalar patlatmasın. Ziyaretin bize ait kısmı, sadece protokoller. 

Ve İkinci Jean Paul Türk toprağını öperken, ben hep aynı ırktan direnişlerini yaşamlarıyla ödeyen İrka'ları, Lilka'ları, Yaswiga'lan düşündüm. Polonya toprağı, eğer aralarında gömülmüş olanlar var ise, onlara bir puse gibi hafif ola. 


(Baştarafı 1, sayfada) 


Komutanı Üsteğmen ve 
Maraş emniyetinde görevli doğrudan Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan İstihbarat Bölge Şefi Mülazım isimli sşahsın ı bulunduğu öğrenildi. 

ER İLE İFADE 
MZALATILMAYA 
ÇALIŞILIYOR 

Önceki sabah Pazarcık 
MHP binasına bomba atılmasından sonra güvenlik kuvvetleri TİKP İlçe Yöneticisi Seyfi Kurtal'ın yaralanması olayına tanik olan Mehmet Örüm'ü gözaltına' alarak işkence yaptılar. Bizzat işkence yapan Jandarma Birlik Komutanı oÜsteğmenin, 
Mehmet Örüm'e, "MHP binasını TİKP Maraş İİ Yönetici Hasan Gökprnar, İbrahim Ayvaz ve 
Ali Yavuz bombaladı" şeklinde ifade imzalatmaya çalıştığı bildirildi 


Seyfi Kurtal'ın saldırıya uğradığı sırada evde bulunan Cemal Kırmizi ile saldırı s'rasında topuğundân * yâfalanan 
Veli Sugeçmez de gözaltına alınarak işkence gördüler. Cemal Kırmızı ve 
Veli Sugeçmez'in. işkence ile "Seyfi Kurtal'ın yaralanmasını biz tertipledik, kendisini biz yaraladık, dışardan ateş açanlar bizim arkadaşlarımız" gibi ifade vermeye zorlandıkları belirtildi. Polislerin "Seyfi'yi sen vurdun, 
Seyfi öldü" diyerek Cemal Kırmızı'ya özel olarak yaralama olayını üst lenmesi için baskı yaptıxları da öğrenildi. 

APOCU 
SALDIRGANLARI 
GÖRENLER DE 
İŞKENCE ALTINDA 

Seyfi Kurtal'ın evine ateş açan Apocuları gören ve gördüklerine dair ifade veren Ahmet Uztak, Mustafa Çağlı ve 
Salman Baygöz de gözaltına alınarak işkence gördüler. Uztak, Çağlı ve Baygöz'ün "Seyfi'yi vuranlar TİKP'liler” yeklinde ifade vermeye zorlandıkları öğrenildi. 

SEYFİ KURTAL'IN 

EV SAHİBİNE DE 

İŞKENCE YAPTILAR 

Bu arada Seyfi Kurtal'ın ev sahibi Hüseyin Teke'yi de gözaltına alan Pazarcık Emniyeti,ona da işkence yapak saldırı olayını TİKP'ye yükleme- ye çalışıyor. Hüse, in Teke'nin babası ve Veli Sugeçmez'in ağabe:i Ali Sugeçmez, Adana #ıkıyönetim Komutanın’. ve İ çişleri Bakanına birer 


Yusuf Uçar'ın yaralamadığını söylemesi üzerine serbest bırakmışlardı. 
APOCULAR YENİ BİR 
MARAŞ KATLİAMI 
OLACAĞI 
SÖYLENTİLERİ 
YAYIYORLAR 
Öte yandan, Pazarcık te Apocuların yeni bir "Maraş Olayı' çıkacağı şeklinde söylentiler yayarak halkı tedirgin ettikleri bildirildi. Apocular Alevi ve Sünni yurttaşlar arasında yaptıkları propagandada Mar: katliamından daha büyü bir olay çıkacağını söylüyorlar. 
“HÜKÜMETİ VE 
SIKIYÖNETİM 
YETKİLİLERİNİ 
UYARIYORUZ" 
Türkiye İşçi Köylü 


Partisi Genel Merkezi bir açıklama yaparak Pazarcık'ta tertip belirtileri görüldüğüne işaret etti ve hükümete, Sıkıyönetim yetkililerine uyarıda bulundu. 


TİKP'nin açıklamasın- da, olaylar anlatıldıktan sonra şöyle deniliyor: "Seyfi'yi vuranların kimler olduğu basit bir balistik muayenesonucu anlaşılacaktır. İşkenceler, TİKP Yöneticilerinin üzerine suç yıkmak için yapılmaktadır. Partimiz her türlü anarşik eylemin karşısındadır. Pazarcık'ta tertip belirtileri görülmektedir. Hükümeti ve Sıkıyönetim yetkililerini uyarıyoruz." 


Yağ fiyatları... 


(Bastarafı 1. sayfada) satışlarının da fiyatları yeniden belirleneceği için tüm yurtta önceki gün saat 8'den itibaren durdurulduğu ‘bildirildi. 

Bakanlığın yayınladığı bildiriye göre, ellerin- de her türlü çimento ve klinker bulunduran kişi ve kuruluşların, stoklarını yarın saat 17.00'ye kadar bulundukları yerlerdeki vergi dairelerine bildirmeleri gerekiyor Beyannamelerde, eldeki çimentonun alış fiyatları faturalarla belgelendirile- 

ÜRÜN CİNSİ 


cek, Sözkonusu faturalar- da, "Kanuni defterlere süresinde işlenmiş olmak” şartı aranacak. 


Tahakkuk, imalatta maliyet “fiyatı, alım-satımda alış fiyatlarıyla yeni fiyat arasındaki fark esas alınarak hesaplanacak. Ödeme, beyanname verme sü'esinin bitiminden itibaren dört ay içinde yapılacak 

Margarin ve sıvı bithisel yağların standart up ambalajlı olarak yeni fiyatları şöyle: 


PERAKENDE SATIŞ 
FİYATI TL. 


MUTFAK MARGARİNLERİ 


A—TENEKE KUTU AMBALAJLI 


2 Kg. 145 
5 Kg 345 
10 Kg 660 
sil DE eyi Feleğe ekşi ei. lm ec 1200 
B—KARTON KUTU İÇİNDE PLASTİK AMBALAJLI 
E la E m eke a 2 138 
KEET my Rİ e AEA 328 


SOFRA MARGARİNLERİ 


A) KAĞIT AMBALAJLI 
125Gr 


C—KARTON KUTU İÇİNDE PLASTİK AMBALAJLI 500Gr.... x .. 


32.50 


RAFİNE-VİNTERİZE AYCIÇEK YAĞLARI 


A—TENEKE KUTU AMBALAJLI 


B—CAM ŞİŞE AMBALAJ 
1/2 litre titre. ... 
1 1/2 litre . 
2 litre 


Can Oduncular hangi partinin kışkırtmasıyla bu işlere girişmişlerdir? Adana çevresinde onlarca yurttaşı öldüren Türkçü İntikam Tugayının Bölge Komutanı Avukat Adem Eroğlu, hangi partinin Adana 


Merkez İlçe Başkanıdır? Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 13 azılı katile hangi partinin Bakırköy İlçesi yardım etmiştir? Doğan Öz'ün katili İbrahim Çiftçi kimler tarafından kışkırtılmıştır? Şu anda cezaevinde yatan Çiftçi hangi partinin korunması altındadır? İpekçi'nin katili Ağca ile hangi partinin Genel Başkan Yardımcısı cinayet günlerinde görüşmüştür? 

Soruları uzattıkça bu partinin boğazına kadar cinayete battığını görürüz. Gerçeği saptayabilmek için uzun boylu araştırma yapmaya da gerek yoktur. Yukarda saydıklarımız herkesin bildiği şeylerdir. 

Zaten Türkeş'i de iki gün önce böyle konuşmaya zorlayan artık her şeyin ortalığa dökülüp saçılmaya başlamasıdır. 
MHP'lilerin iddiaları suç dosyası kabardıkça toplumun gözünde geçerliliğini yitirmektedir. 

Gazetemizde günlerden beri bu suç örgütünün yaptıklarını ortaya döküyoruz. Yakalarına yapışılama kadar da halktan gizli kalmış daha birçok cinayeti aydınlatacağız. Bizim amacımız ülkemizin bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşmasıdır. Ne Türkeşler ne de Moskova yanlısı sahte sol gibi gerginliğin artmasını istemiyoruz. 
Tam tersine, bu iki odak tarafından kışkırtılan terör ve anarşinin ülkemizin güçlerini böldüğü ve zayıf düşürdüğü inancındayız. 

Türkeşler kaderlerini ve geleceklerini anarşinin tırmanmasında görmektedirler. 
Özellikle son günlerde çok sayıda insanın katledilmesi aynı amacın “bir parçasıdır. 
MHP, hükümeti CHP ile Kapıştırmayı planlamaktadır. Yükselen anarşinin AP hükümetini çıkmaza sokması, AP içinde gerginliğin artmasından yana güçleri harekete geçmeye zorlayacaktır MHP'nin planı budur. Cinayetlerin sürmesinden yana 0- lan Moskovanın planı da gerginliktir. AP" nin ve CHP'nin önüne cepheleşme stratejisi konmakta ve iki parti buna zorlanmaktadır. İki anarşi odağının amacı da Türkiye'yi cephelere bölmektir. 

Önümüzdeki günlerde bu kışkırtmanın yükselerek devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle AP ile CHP arasında başlayan yumuşama havası iki odağı da telaşa düşürmekte , şiddeti artırmalarına neden olmaktadır. Sonunda ya MHP ve Moskovanın gerginlik politikası, ya da birlik politikası başarı kazanacaktır. 

Şu anda Türkiye'nin sorunu Kimin ki- 


mi yeneceğidir. Ya Türkiye Cephesi kaza-. 


nacak, ya da Gerginlik Cephesi. 

Cinayet odaklarının üzerine kararlılıkla gidilirse, mutlaka Türkiye Cephesi kazanacaktır. Türkeş'in MHP Küçük Kurultayında yaptığı konuşmanın demagoji olduğunu açığa çıkaracak olan da böyle bir politikadır. 


LLL 
N WN 


Aa 


ZI 


ZE 


Meclisi Grup Başkanvekilliği seçimlerinde muhalefet ağırlığını koymayı kararlaştırdı. Muhalefet grupları arasında süren görüşmeler ve temaslar sonucunda Grup Başkanvekilliğine Kocaeli Milletvekili Turan Güneş" 
in aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Güneş kendisine yapılan bu teklifi muhalefetin bazı önderlerinin de Grup Yönetim Kurulu içinde yer alması şartıyla kabul edeceğini bildirdi. Bu görüşün Kemal Kayacan'a da (o benimsetilmesinden sonra, Güneş, Ali Topuz, Deniz Baykal, t Selçuk Ers verdi ve Kemal Kayacan' 
a Grup Yönetim Kuruluna aday olmalarını önerdi. Güneş'in bu isteği- nin dört milletvekili tarafından da kabul edildiği öğrenildi. 

CHP Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimlerin hemen başında, İstanbul Milletvekili Metin Tüzün birinci Grup Başkanvekilliğine seçilmiş, ancak ikinci Grup Başkanvekilliği için gösterilen muhalefet adayı Burhan Garip Şav- li ile Genel Merkez adayları Hasan Yıldırım ve Hüseyin Erkanlı yeterli oyu sağlayamamışlardı. Bunun yerine Genel Merkez, Erkanlı ve Yıldırım'ı geri çekerek onların yerine Hikmet Çetin'i aday göstermişti. 
Ancak Çetin ve Şavlı da yapılan oylamalarda yeterli çoğunluğu sağlaya- 


, madılar. 


Bu arada Genel Başkan Bülent Ecevit'in bütün ağırlığını Şavlı'nın seçilmemesi için koyduğu ve herhangi bir taraftan olmayan milletvekilleri ile görüşmeler yaparak Şavlı'ya oy vermemelerini :stediği bildirilmiş- 


IMF İLE 
GÖRÜŞMELER 
BUGÜN 
BAŞLIYOR 


ANKARA(ÖZEL) 
Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile Maliye Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün Ankara'da başlıyor. Yapılacak görüşmelerde Türkiye'ye verilecek 78 milyon dolar tutarındaki ikinci kredi diliminin işlerliği konusu ele alınacak. 

Maliye Bakanı İsmet 
Sezgin IMF ile görüşmelerin bugün Ankara'da başlayacağını belirterek, IMF'nin performans kredileri olasılığını araştıracağını söyledi. 


istanbul'da...” 


(Bastarafı 1. sayfada) daki genç,kaldırıldığı Ça: — HAYDARPAŞA Güngören Bağcılar pa Tıp Fakültesi Rİ GARINDA BOMBA Caddesi üzerinde dün saat sinde (o kurtarılamayarak BULUNDU . 
4.30 sıralarında duvarla- öldü. Haydarpaşa *Garına 


bomba konulduğu ihbarı üzerine arama yapan güvenlik görevlileri patlamamış askeri tipte bir el bombası buldu. Bulunan 


ra sol içerikli slogan yazan gruba açılan ateşle ağır yaralanan Muharrem Ergin adlı onyedi yaşın- 


Olaydan sonra sokeğilimli olduğu bildirilen bir genç silahı ile yakalandı. 


İstanbul'un Kücükya- 


mektuplarınızı yayınlıyoruz. Okurlarımızın gazetemize ve kampanyamıza gösterdiği yakın ilgi bütün AYDINLIK çalışanlarının şevklerini kat kat artırıyor. Geride bıraktığımız günlerde bizi en çok duygulandıran olaylardan birisi de, elim bir trafik kazasında yitirdiimiz değerli okurumuz 
Ayşe öğretmenin, kampanya için koyduğu hedefin ölümünden sonra 


lirken de kampanyayı desteklemek gibi bir fikrim yoktu. Emeğin Birliği siyasetini savunuyordum. Ama artik AY- 
DINLIK' incelemenin 
önemini görüyorum. 100 
liram var 50 lira ile kampanyaya katılıyorum." 


Ve kampanyamız sürüyor. Teknik eksikliklerini gidermiş, iç ve dış 


olayları daha yakından, izleyen, daha zengin ve daha canlı bir AYDIN- 
LIK icin yine okurları- - mıza basvuruyoruz. 


arkadaşları tarafından yerine getirilmesiydi. Bu olay okurlarımızın AY-DINLIK 'a gösterdikleri 


sevgi ve güvenin çok güzel ve anlamlı bir ifadesiydi. Aşağıda, muhabirleri- 


mizden aldığımız kam- 

Geçtiğimiz dönemde Panya sonuçlarını, il ve İstanbul'un çeşitli ilçele- İlçelere göre yarinde düzenlenen şölenler yınlıyoruz. 

Sayılarla Kampanya 

4. Kahramanmaraş. 178.820 

5. Öğrencilerden....... 178. 425 

6. Öğretmenlerden. ..... 132.330 

Te ankara TA arz Sp 124.110 

8. Bingöl 120.844 

lr eee eid aS 113.950 

MOSAdANA, 5 el. E . . . 113.358 

11.Konya..... % 

12. DVE ua gaa a Ole 80.750 


13. TİKP Genel Me: kezi 


14 Ordu ie sai az at 

15. Samsun ........ 

16. Aydınlık Yayınları 

Çalışanlar.. s os o ee Teia n . 59.730 
17. TİKP Bilim Kurulu....... . 52.150 
18. Varto (Müş) . 43.000 
19. Antalya . 41.000 
20. Kayseri. 

21. Elazığ . 

İl A Ge 

23. Avukatlardan: a.. veee» 20.390 
24. Kocaeli...... iye İle .. . 19.850 
DA İçel iz em .19.400 
26. Trabzon . .19.150 
21 Bürde ır .16.505 
28. Pazar (Rize) .15.490 
29. Sakarya ...... . 15.000 
30. Emirdağ (Afyon) . 14.985 
31. Malatya . 14.750 
32. Balıkesir Merkez. . 14.700 
33. Isparta 

Si GorA BINOP S acesa aena SİA e 

35. Halk Tiyatrosu 


Çalışanları 


36. Gaziantep. . 

37. Van. ... $ 

38. Ağri. ... ATAO 

39. Eskişehir SA 10.350 
40. Bandırma (Balıkesir). . 

41: Baien ra elele yö S 
42. Yeşilova(Burdur)............. 8.000 
ARDON aaa ar eke 

44. Bilecik. . ava Ey Fiş 

AS MURE. Aa ON 6.754 
46.Ozanlardan...... EL OAA 6.220 
47. Bayramiç (Çanakkale). . .6.140 
47. Aydın ..... P rora è .5.000 
AE zdayayi a saree ce ae alla Glo 5.000 


ağn Bile PE 23.40 merve Oyun lere çekerek yapılan h semtinde bir lokanta bombanın emniyetinin 

13.15 Hafif Müzik S5 02 Gec T, anunsuzluklara müda- işçisi önceki gece uğra- kapalı olduğu ve ses 3 çi 

16.05 Okul Radyosu 01.00 Program ve Kapanışı hale edilmesini istediler. dığı silahlı saldırı sonu- bombası olduğu belirlendi. 57. Lüleburgaz (Kırklareli) .......... 800 
Kl le e N T BANDIRMA MERİNOS YETİŞTİRME cunda çeşitli yerlerinden POLIS DEVRIMCI | ERAT TRT2 kence altında bulunduk- ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN MNG GR © -DEMİR-İŞ TOPLAM 3.817.250 


SENDİKASINI BASTI 


ları bildirildi. lınan bilgiye göre Kücük- 


8.00A 16.20 A * z > > d E, 
A I SİMA alan YUSUF UÇAR'A DA Tahmini yade Dodi KÜRK İstanbul'un Eyüp sem- Bu toplam, nakit ve ziynet bedellerinin top- 
09.00 Olayların İçinden Türküler HASTANEDE İŞKENCE Miktarı Fiatı ‘Tutar tısında çalışan Hikmet tindeki Devrimci Demir- amıdır. Bunun dışında piyasa değeri 500 bin 09.30 Güven Yapar'dan 18.00 Türk Halk Müziği SEN 5 F i e ği P İş Sendikası polis tara- TL. olan bir Murat 131 marka 1979 model 

YAPILMIŞTI Mi di D ş Sendikası p ürküler Toplu Program bi yil Satılacak Malın Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. Çakı” adlı ışçi, Değirmen il İ atati à Vi 

10.50 Türküler ve Oyun 18.50 Hafif Müzik Pazarcık İlçe Yöneti- ği Yolu üzerindeki evine gi- ( fından basıldı. Dün öğle araba verilmiştir. Ayrıca halen değerleri tespit 

Havaları 19.00 HABERLER cisi Seyfi Kurtal birkaç | Buğday (Lubellul 150.000 4.90 735.000 derken saat 01.00 sırala: saatlerinde yapılan bas- edilememiş olan, 11.40 Çocuk Yal, | 1930 Çeşitli Halk Çalgıları gün önce Apocuların sal- e ay a atula 27.000. $ oo rında kimliği belirlene- Kin sırasında binada bulu- , 12.20 Pain aş PE- ile oyun Lala dırısına uğramış ve baş:n- yçiçeği (tane) .000.- 16.- 432.000.- meyen dört kişi tarafın- nan yüz kadar kişi gözal- Ayvalık'ta 400 m2 lik arsa 12.40 Deyimler, Deyişler, küler dan ağır yaralanmıştı. dan durduluralarak teh- tna alındı. Polis ayrıca Ankara'da 250 m2 Tik arsa 

Ezgiler 21.30 Bizden Sesler Saldırıdan sonra Kurtal'ı Toplam: 1,167.000.- dit edildi. Daha sonra Ça- lokalde yaptığı arama sı. Ankara'da 250 m2 lik diğer bir arsa 


23.30 HABERLER 
23.55 Program ve Kapanış 


13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İçinden 


TRT 3 


rasında bazı yayınlara el koyarak götürdü. 
HAVZA'DA 
Samsun'un Havza ilçe- 


hastaneye kaldıran Íl Yöneticisi Yusuf Uçar polis tarafından gözeltına alınmış ve yürüyemeyecek hale 


kır, saldırganlardan birinin açtığı ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı, Hik- 


İstanbul'da 958 m2 lik arsa İstanbul'da 125 m2 lik apartman dairesi . 
Ve çok çeşitli eşyalar kampanyamıza veril- 


1- İhtiyaç fazlası olarak tespit edilen yukarıda cinsi, miktarı ve tahmin bedeli yazılı tarımsal ürünler açık artırma yöntemi ile satışa çıkarılmıştır. 
2- Satış ve ihale, 17 Aralık 1979 Pazartesi günü saat 10.30'da Bandırma 


07.00 Açılış ve Program 13.00 K Saat i ör- b si miştir. Bunların değerleri tespit edildiğind. 
07.02 Güne Başlarken 15.00 Günün Konseri m Kl a Kor Ticaret Borsasında, hazır bulunacak Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır. wet Garr AY RRKERR Nine e ea Şa nl caklık Š leke 08.00 Sabah K i x r Mir s ici -) li F 3 ETARE APTN ` P F 09.00 Türkçe Haberler Kioa MENATA Hastanesi Karakolu polis- 3- Geçici teminat (48.760.-) liradır. ni alting alındı. şam silahlı üç kişinin sal- Hedefe daha yaklaşmış bir tablo ile 15 gün 


sonra tekrar buluşmak üzere bütün okurlarımıza AYDINLIK'tan sevgi ve saygılar. 
Yeni AYDINLIK kartları satışa çıkarılmıştır. 
İsteme Adresi: 
Molla Fenari Sok. 37/2 Cağaloğlu/ STANBUL 


4- Bu işe ilişkin şartname her gün mesai saatleri içinde, Kurum Müdürlüğün- de görülebilir. 

5- Kurumumuz 2490 Sayılı Yasaya tabi değildir. 

Keyfiyet ilan olunur. 


dırısına uğradı. 

Evine giderken saldırıya uğrayarak yaralanan Aytemur, Samsun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınd», 


10.00 Çağdaş Sanatçıları- leri,Uçar'ı "Seyfi Kurtal'ı ben yaraladım" diye ifade vermesi için zorlamışlar, daha sonra hastanede kendine gelen 
Seyfi Kurtal'ın kendisini 


20.00Liedler ve Aryalar Saldırganlar ise olaydan sonra kaçtılar. 

Olay yerinde yapılan aramada 7.65 mm çapında 5 kovan ve bir mermi 


çekirdeği bulundu. 


mız 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 


21.00 Müzik Takvimi 
22.00 Türkçe Haberler 
22.03 İngilizce Haberler 23.00 Pazartesi Konseri 01.00 Progranı ve Kapanış 


Basın:25366—1292 
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1970 Nisanında len Asteğmen Doktor Necdet Güçlü... Güçlü'nün 


tili, Sadi Somuncuoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türk Ocakları binasın ele geçti, Somuncuoğlu katili kendi eliyle gelen ekibe teslim etti. Daha sonra yargılanan İbrahim Doğan suçu sabit görülerek mahkum oldu. İbrahim Doğan daha sonra tekrar ortalığa çıktı ve Ülkü Ocaklarının yerine kurulan Ülkücü Gençlik Derneği 1. Kongresinde Divan Başkanlığına seçilirken, oradakilere "Başkanımız" diye tanıtılıyordu. 


Atlantik” te bulunan adaların hepsi 


geniş özerklik istiyor 
© Malta ve Kıbrıs bağlantısızlık siyaseti izlemek istiyorlar 


Şurası açık bir gerçek ki, bütün bu adalar bugün dünya siyasetinde önemli bir rol oynuyor. 
„Sovyetler Birliği bunun bilincinde olarak, 1976'da düzenlediği Moskova'dan yönetilen ve dünyanın bütün okyanus ve denizlerinde cereyan eden OCEAN deniz tatbikatında bu adaları ablukaya ne almaya özel önem” gösterdi. Çünkü bu adaların Atlantik'te olanları bati tarafında bulunuyorlar ve Akdeniz'dekiler de Sovyet nüfuzu altında de-Ziller. 


Atlantik'te bulunan adaların hepsi, geniş özerklik istiyor. Bunu ekonomik çıkarlardan hareket ederek ister gözüküyorlar. Oysa siyasi nedenler daha önemli bir rol oynuyor. Geniş özerklik elde ederlerse uluslararası sorunlarda söz sahibi olacaklar ve hatta başka ülkelere büyükelçi gönderecekler. Ana ülkeyle sadece askeri bir bağ bırakmak istiyorlar. Aynı zamanda hepsi de adalarda türeyen ve “bağımsızlık” isteyen Sovyet yanlısı terörist örgütlere karşı. 


Akdeniz'in ada devletleri Malta ve Kıbrıs, kesinlikle buğlantısızlık siyaseti izlemek istiyorlar. 
NATO'nun onları kendi nüfuz alanına çekmelerine karşılar, Avrupa ile eşitlik temelinde işbirliği yapmak ve Avrupa ile Arap ülkeleri arasında köprü olmak istiyorlar. Bunun:ön koşullarından biri olarak da Kıbrıs sorununun adil ve sürekli olarak çözümünü getiriyorlar. Batının sürekli baskısı ve Libya'nın da rolü ile Malta, Akdeniz'deki Sovyet tehlikesine karşı eski uyanıklığını kaybetmiş görünüyor. 

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ 
HANGİ TEMELDE SAĞLANIR ; 


© “Tartışmalarda ilk sözü alan İngiliz Milletvekili R.Brown, Atlantik ve Akdeniz'in Batının güven- 
= liği açısından tahlilini yapıyor. Malta ve Kibris" ın Batıya karşı tutumlarının Avrupa'nın güvenliğini zayıflattığını ileri sürüyor. 
“Savunmasız Avrupa " kitabının yazarı Belçikalı General Close tartışmada, Sovyet tehli- 
“ kesine dikkat çekerek, herşeyin yerli yerinde kalmasmı İstiyor. Batı birbirine kenetli ve askeri 


pazarlık edelim diyor. 


işaret ediyor. 


belirtiyor. 


bakımdan güçlü olsun, ondan sonra Sovyetlerle 


İspanyol senatör A. de Armas, Avrupa'nın kaderinin Atlantik ve Akdeniz'de düğümlendiğine ve Sovyetlerin de bu noktadan yüklendiği-Batının büyük devletlerinin Avrupa'nın küçük devletlerini eşit görmelerini ve ancak bu zemin üzerinde birliğin güçleneceğini 


Norveçli güvenlik uzmanı F.Sullie, Sovyetlerin Murmansk'ta ve Sivastapol'da üslenen donanmalarının önemini vurguluyor. Buna rağmen Sovyetlerle ABD'nin hazırladığı SALT H'nin onaylanması gerektiğini savunuyor. 


Madeira adasını keşfeden Port cinin heykeli 


Somuncuoğlu, binava baskın vanan polislere önce karşı koydu, fakat komiserin bir tokadı üzerine katili kendi elleriyle teslim etti 


DEVAM EDECEK 


1 Nisan 1970.. Ankara'da öğle saatle- 
Saat 12.39 sularında ülen Doktor Necdet 
Güçlü'nün katillerini bulmak için bütün polis ekipleri seferber olmuş durumda, 


Alınan bir ihbar üzerine, bir başkomiser yönetimindeki ekip, Etnoğrafya Müzesi yönünde harekete geçti. Ekip, iki 


Wolkswagen arabadan kurulu. Sürekli merkezle konuşmalar yapılıyor. 


Opera Meydanında sert bir dönüş yapan araçlar, tepenin üzerindeki Türk Ocağı binasına yöneldiler. Binada aynı zamanda Ülkü Ocakları merkezi var. 


Saat 14.30.. Öndeki Wolkswagen ani bir frenle bina önünde duruyor. 
Kendini arabadan atarcasına fırlayan başkomiser, üç polis ve bir gazeteci merdivenleri üçer beşer çıkarak başkanlık odasına dalıyorlar. Başkomiser kendini tutmaya Çalışarak, son derece nazik bir ses tonuyla rica ediyor: 

— Necdet Güçlü'nün katilinin burada olduğunu öğrendik, Lütfen kendisini bize teslim ediniz 


Kısa boylu, gözleri daima yere doğru, eğik ve etrafa kuşkulu bakışlarla bakan adam dikleniyor: 

— Memur bey, memur bey, ne demek istiyorsun Kendine gel. Burada böyle şey olmaz. Vazifeni doğru yap. 


Birderibire odada bulunanların hiç beklemedikleri bir hareket olur. 
Nazik davranışına son derece kaba bir karşılık verilmesine öfkelenen Başkomiser, kendini tutamayıp şimşek gibi bir tokat patlatmıştır. 


Örgütünü koruyormuşçasına makam masasının önünde duran şahıs, tokatın şiddetiyle geriye doğru uçarak masanın üzerinden kayar ve döner iskemlesine yapışır. İskemle arkada Başkan'ın ayakları havadadır. Çığ- 


lık atan Başkan, kendini toparlamaya (o çalışarak, ağlamaklı bir sesle: 

— Durunuz, memur bey, Allahaşkına vurmayınız. İbrahim yukarda, hemen kendim getireyim der, 


Polislerle beraber te- 
-pedeki odaya çıkan Sadi Somuncuoğlu, Dr. Necdet 

Güçlü'nün katili İbrahim Doğan'ı kendi elleriyle teslim eder,Atılan tek tokat hedefine ulaşmıştır. 


Necdet Güçlü cinayeti 
OKTOR Necdet 
Güçlü Yedeksubay 

asteğmendir. Malatyalıdır. 37 yaşında olan Güçlü, hem Hacettepe Tıp Fakültesinde öğretim görevlisidir. hem de Gülha- ne Askeri Tıp Akademisinde çalışmaktadır. Çevresinde sevilen yetenekli bir doktordur. Necdet 
Güçlü, Ülkü Ocaklı komandoların Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji bina» sına yaptıkları bir bâşkın sırasında, faşisi kürşünlara hedef olmuş, beyninden yaralanmış ve kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde can vermiştir. 

Nisan ortaları Ankara' 

da hareketli günlere sahne olmuştur. Olaylar komandoların Atatürk Öğrenci Yurdunu (Site Yurdu) işgal ederek birçok öğrenciyi yurda almamalarıyla başlamıştır. Başkent okul ve yurtlarından 
10 Nisandan bu yana 
büyük bir gerginlik vardır ve karşılıklı çatışmalar görülmektedir. 


Dev-Genç o günlerde 
"İlaç Sömürüsüne Karşı Mücadele" haftasını başlatmıştır. Dernek yöneticileri, Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji binasında konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlerler. 
Sabah başlayan toplantı 12.10 sularında sona 
erer. Tam bu sırada 42 
DN 112 plakalı bir pikap binanın önünde durur ve saldırı başlar. 

Görgü tanıkları olayı daha sonra şöyle anlattılar: 


Sadi Somuncuoğlu Atatürk döneminden kalma eski Ankara Türk Ocakları binasını (Okla işaretli) işgal ederek uzun süre karanlık 


d 


—Pikaptan, hepsi de 
askeri parka giymiş 12 
ülkü Oca'lı fırladı. Aralarında Tıp Fakültesi Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Doğan da vardı. 
Kapılara ateş açarak binaya girdiler. Kapı kilitlerini kurşunla parçaladılar. Koridorlarda koşarak basın toplantısı yapanları arıyorlardı. İçerden bir genci silah zoruyla kaçırıp pikaba soktuklarını gördük. Bu arada, İbrahim Doğan'ın tabancasın- dan çıkan bir kurşun 
Necdet Güçlü'nün başına isabet etti. Zaten yüzlerce kurşun yakılmıştı." 

İç yüzü 
EV-GENÇ yönetcilerini (o öldürmek 


1970 Nisanında Tü 
Baskanı olan Sadi S 

katil İbrahim Doğ 
Suç aleti 6815296 n 
“ordu malı silahını 


amacıyla düzenlenen tertip, doğrudan doğruya 
Ülkü Ocakları ve Türk Ocağından oKaynaklanıyordu. Katillerin olaydan hemen sonra bu kuruluşların binasına sığınmalari bunun kanıtıydı. Talimat buradan alınmış, silah buradan temin edilmiş, plan burada yapılmıştı. 


Cinayetten iki saat sonra Türk Ocağına yapılan baskında 15 kişi gözaltına alınıyordu. Bu 15 
kişiden büyük çoğunluğu baskına katılan kişilerdi Fakat, o günlerin orlamı içinde olaya bir örgülü açığa çıkarmak amacıyla değil de, sadece bir katili yakalamak için eğilen yetkililer, İbrahim Doğan dışındakileri serbest bı- 


©1970'de Türk Ocağının, 71'de MHP Gençlik Kollarının Başkanı Somuncuoğlu, daha sonra Genel Idare Kurulu Üyesi ve Niğde Milletvekili oldu. 

Sadi Somuncuoğlu MC hükümetinde Devlet Bakanıydı, şimdi MHP 

Genel Başkan Yardımcısı 


Necdet Güçlü'nün cenaze törenine arkadaşları ve doktorlar katılmışlardı. 


raktılar, Oysa, geri kalan 
11 eylemci bir yana, 
perde arkasında önemli bir örgüt şefi duruyordu. 
Bu da, Türk Ocağı Başkanı, olayın planlayıcısı 


ve katillerin koruyucusu , 


MHP Yöneticisi Sadi Somuncu oğlu'ydu 


Tabancalar 
ECDET Güçlü olayında kullanılan tabancalardan o bazılarının ordu malı olduğu defalarca yazıldı. Bu tabancayı İbrahim Doğan'a veren kişiler belirlendi. 6815296 sayılı Kırıkkale yapısı 
9 milimetrelik silahın 
gerçek sahibi Fehmi Altınbilek adlı bir üsteğmendi. (Hala görevden alınmadığına göre şimdi 


amaçlarla kullandı. Binada yapılan aramada Necdet Güçlüyü öldüren ve Üsteğmen Fehmi Altınbilek'e ait tabanca merdiven altında bulunmuştu. 


rk Ocağı omuncuoğlu, an'ı ve umaralı sakladı 


binbaşı olmuştur). 
Fakat, işin başka bir yanı gizli kaldı. O da silahın Türk Ocağı binasına yapılan baskında, merdi. 
ven altına yapılmış gizli bir oyuk içinde bulundu guydu. Ordu malı silahı saklayan ve  saklatan kişi kimdi” Bu kişi Türk Ocağının Başkanı Sadi Somuncuoğlu'ydu . Bu gerçek, Somuncuoğlu" 
nun anarşi olayları ve ordu içindeki gizli faaliyetlerle partisi arasındaki bağlantıyı sağlayan kilit adam olduğu yönündeki kuşkuları doğrular nitelikteydi. ki 
Türk Ocağı Başkanı Somuncuoğlu, 12 Marttan sonra MHP Gençlik Kolları Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi oldu ve bu dönemde faşist hareketin devlet desteğinde yerleşip kök salması için yoğun çaba gösterdi, O dönemde uzun vadeli bir hazırlığın içinde olan gizli güçler, MHP:yle kucak kucağa ve bir vurucu gücü besleyip büyütmenin hazzı içindeydiler. 
Somuncuoğlu, şimdi 
MHP'nin Niğde Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı, Parlamentoda elini kolunu sallayıp gezerken, basına ve TRT'ye demeçler verirken, birçok saldırı ve cinayet olayının baş sorumlusu olduğunu gözlerden gizlemeye çalışıyor. Ama bundan 9 yıl önce tek bir tokatta suçunu ortaya döktüğünü birçok komanao bilmez. s 
Bu olayım uzerinden 
10 yıla yakın bir zaman 
geçti. MHP'li komandoların bir kısmı o günleri hatırlamazlar bile, Birçoğu zaten o zaman çocuk i yaştaydı. Sadi Somuncuoğlu, parti ve devlet kademelerinde basamakları tırmanırken, anarşi ve yurt çapında çeşitli aşamalar kaydederek tırmandı. MHP liderlerinden birinin yaşam öyküsüdür bu... 
Ve anarşinin gelişme tarihi... 


